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                                             LES 3 - EPILOOG 

 

Wij hebben nu in deze cursus besproken, ten eerste; het aanvaarden van geestelijke leiding, 

zoals dit in de stof geschiedt; en in de tweede plaats ook het geven van geestelijke leiding, 

zoals dit aan onze kant gebeurt. Hiermede is' getracht u een redelijk volledig beeld te geven 

van alles, wat met deze geestelijke leiding verband houdt. Er blijven dan nog enkele punten 

ter bespreking over, die ik ook gaarne in de eerste plaats zou willen afdoen. 

Ten eerste: Elke geestelijke leiding wordt zowel gegeven als aanvaard op een volledig 

vrijwillige basis. Elke geestelijke leiding voorondersteld een vrije en bewuste leiding uit de 

geest en een vrije, bewuste en onder eigen aansprakelijkheid aanvaarde verwerkelijking van 

al, wat deze geestelijke leiding brengt, door de mens in de stof. Dit is een zeer belangrijk punt, 

waarop niet voldoende nadruk kan worden gelegd. 

Ten tweede; Wanneer in een bepaalde periode groepsincarnaties plaatsvinden - zoals dit op 

het ogenblik op aarde nogal het geval is - zo zullen heel vaak de groepen elk - voor zich nog in 

het bijzonder de mogelijkheid hebben geestelijke leiding te ontvangen. Deze staat dan in direct 

verband met een incarnatie-cyclus en het kan dus zeer wel voorkomen, dat in het jaar 1962 n. 

Chr. door bepaalde mensen op aarde leiding wordt verkregen van entiteiten, die misschien 3 – 

4000 jaar v. Chr. voor de laatste maal in menselijke vorm op aarde leefden. Hierdoor ontstaan 

grote verschillen van inzichten en opvattingen, waarbij een aanpassing van wat de geestelijke 

leiding doorgeeft aan de heersende mogelijkheden, condities en omstandigheden voor de mens 

in de stof onvermijdelijk wordt. Men dient ook hiermede rekening te houden. 

Ten derde; Het ontvangen van geestelijke leiding kan langs vele wegen geschieden. Wij 

hebben deze zoveel mogelijk reeds aangestipt. Nu begrijpen wij zeer wel, dat de 

doorsnee-mens nimmer die leiding zal verkrijgen, die hij of zij wenst. Maar een leiding kan 

alleen worden gegeven in overeenstemming met het bewustzijn van degeen, die in de stof 

leeft. Verder kan dat alleen op een zodanige wijze geschieden, dat de persoon zijn eigen 

problemen en conflicten zelf nog moet oplossen. 

Ten laatste kan zij alleen worden gegeven op een zodanige wijze, dat hierdoor ook voor de 

geest een zekere mogelijkheid tot ontwikkeling blijft bestaan. Werkelijke bindingen geest - stof 

dienen te worden vermeden, Komen zij voor, dan liggen zij in een meer duistere sfeer. Hier 

hebt u dan enkele punten, die van belang zijn. 

Wanneer u nu te maker krijgt met inspiraties, met dromen of alle andere middelen, reeds in 

voorgaande cursussen genoemd en die worden gebruikt om een zekere leiding te geven, zo 

moet u er zich van bewust zijn dat deze leiding met een waar genoegen wordt gegeven. Denk 

niet, dat het voor de geest een erg zware, moeizame en liever niet aanvaarde taak is u te 

helpen. Elke leiding, die geestelijk wordt gegeven, is gebaseerd op de harmonie, die in de 

cosmos bestaat en de wijze waarop men die zelf beleeft. 

Het vinden van de juiste harmonie, de juiste levensaanvaarding, de juiste samenwerking 

stof-geest is voor ons allen van overweldigend belang. Daaraan mee te werken betekent voor 

de geest vreugde, soms ook een mogelijkheid om verder te leren en in haar eigen wereld 

verder te gaan. Voor de mens in de stof kan geestelijke leiding, die op de juiste wijze wordt 

aanvaard, alleen maar betekenen: een begrip van vergrote mogelijkheden voor de 

persoonlijkheid en een begrip van de keuze-mogelijkheid, die men in het eigen bestaan heeft, 

Nu kunnen wij van uit de geest nimmer een vaststaand en volledig voorschrift geven. Laat mij 

dit nogmaals met nadruk ze gen. Wij kunnen niet zeggen: Zó moet u handelen. Slechts de 

krachten uit het duister zullen dergelijke voorschriften trachten te geven. En zij doen dit in de 

eerste plaats om u daardoor a.h.w. dienstbaar te maken aan hun eigen bestrevingen en 

verlangens. Zij letten daarbij niet op u, wat betreft de eventuele schade die u geestelijk of 
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stoffelijk als gevolg van dergelijke bevelen zou kunnen oplopen. Wees daarom, altijd 

voorzichtig. Aanvaard uw geestelijke leiding zo goed gij kunt, maar altijd in overeenstemming 

met uw eigen denken, verstand en bewustzijn, 

Hiermede heb ik de voornaamste punten. - naar ik meen – nogmaals aangestipt en er blijft mij 

nu dus nog over de procedure toe te lichten. Laat mij deze dan nog kort omschrijven. 

Uitgaande van het feit, dat geestelijke leiding voor een ieder, die daarom vraagt - hetzij door 

concentratie, gebed of op andere wijze - te verkrijgen zal zijn en wel in het kader van de 

harmonie, waartoe hij behoort, kan worden gesteld, dat een ieder, die tot overdenking 

overgaat, nadat hij zich in de juiste vorm van concentratie enz. hoeft begeven, ook leiding 

ontvangt. Deze leiding manifesteert zich dan als een plotselinge inval, een verandering van 

gezichtspunt en soms zelfs doordat de nadruk van eigen gedachten op geheel andere punten 

dan het probleem zelf valt. Beschouw dit steeds als een indicatie, niet als een-voorschrift. 

Houd er rekening mee, dat die opkomende gedachten voor u belangrijker zijn dan het 

probleem, dat u stelde. Dat het schijnbaar onzinnige antwoord, dat uw inval u geeft, de kern 

van een oplossing in zich draagt. Zoek, dus uitgaande van hetgeen u op deze wijze bereikt - 

en dat u eventueel hebt vastgelegd of genoteerd naar de juiste oplossing van uw problemen en 

aansprakelijkheden. 

Wanneer u helderziend of helderhorend bent of op andere wijze in direct contact staat met een 

geestelijke leiding, zo wijs ik u er op, dat vertekening van boodschappen altijd mogelijk is, ook 

wanneer u er zelf van overtuigd bent dat dit niet het geval zou zijn of zou kunnen zijn. Zelfs de 

meest afdoende boodschap moet daarom steeds eerst nader worden bezien. Een geestelijke  

leider, die u een zeer belangrijke les geeft, zal eerder geneigd zijn deze te vaak te herhalen, 

dan dit niet te doen. Het is dus niet belangrijk dat u daar onmiddellijk op ingaat. Het element 

der herhaling treedt bij de geestelijke leiding juist vaak op, wanneer het belangrijke, voor uw 

eigen geestelijke bewustwording intrinsieke waarden betreft. Stel voor uzelf, dat het voor ons 

eigen begrip, voor deze eigen verantwoordelijkheid en inzichten beter is zo goed mogelijk te 

handelen en te leven dan tegen eigen idee, eigen begrip van verantwoordelijkheid enz. in een 

geestelijke leider zonder meer te gehoorzamen. 

Als u nimmer een geestelijke leiding in uw leven hebt gevonden, is het goed te beginnen met 

oefeningen van concentratie. In de periode van ontspanning, als men niet meer nadenkt over 

zijn problemen e.d. maar eerder zijn invallen klakkeloos neerschrijft of uitspreekt zal men over 

het algemeen zeer snel aan de allereerste vereisten voor het ontvangen van geestelijke leiding 

inderdaad hebben voldaan en wel door middel van het inspiratief element. 

Zolang men zelf controle blijft uitoefenen en niet alles aan de geest overlaat, is hiermede voor 

u de mogelijkheid geschapen om een waarschijnlijk steeds groeiend contact - niet met een 

bepaalde geest maar hoofdzakelijk met een harmonische sfeer of reeks - tot stand te brengen. 

En dit betekent, dat u uw leven juister, gelukkiger en vooral ook geestelijk vruchtbaarder zult 

kunnen leven, terwijl u gelijktijdig door het begrijpen van uw lessen en de aanvaarding van 

aansprakelijkheid voor al, wat u volbrengt, ook zelf in de geest beter en gelukkiger zult kunnen 

voortgaan. 

Met deze korte opsomming beëindigen wij dit gedeelte van onze les, dat gewijd is aan het 

aanvaarden van geestelijke. 

 

                                               DOE HET ZELF 

 

Ik leef. En of ik wil of niet, ik leef zélf.  

Niemand kan mijn leven dragen, niemand kan mijn leed en mijn problemen en mijn begeerten 

op zich nemen en mij daarvan ontheffen. Ik ben gebonden aan mijzelf. Wanneer ik meen, dat 

ik aan anderen de lasten van mijn leven kan overdragen, dat ik hen kan dwingen mijn wil te 
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vervullen en zo mij te ontheffen van die dingen in het leven, die ik niet wens te aanvaarden, zo 

heeft de hele cosmos naar één antwoord; "Dit is onmogelijk. Doe het. 

Als u hiervan uitgaat, dan zult u begrijpen, waarom wij in de cosmos als geest en als mens 

altijd weer tot onszelf moeten terugkeren. Wij zijn nu eenmaal voor ons wezen uniek. Niet dat 

wij iets bijzonders zijn, maar precies zoals wij leven en denken bestaat er niets en niemand. 

Wij zijn een bepaald deel van het Al en geen enkel deel buiten ons kan juist die taak of juist 

die functie vervullen. Daarom zullen wij zelf moeten leven. 

Bovendien zien wij de wereld, onze God en de waarheid door ons eigen wezen. Niemand kan 

deze dingen voor ons zién. Zelfs wanneer wij de stellingen van anderen aannemen, veranderen 

wij ze toch, tot ze passen in ons beeld, in ons denken, in ons geloven, in ons gevoelsleven. 

Kunnen wij dan iets anders doen dan stellen; wijzélf moeten de juiste relatie met de cosmos 

vinden. 

Wanneer ik tot de wereld roep. "Ik verlang naar harmonie, zo geef mij harmonie," dan kan de 

wereld mij die harmonie niet geven, want de wereld is. Zij bestaat. En zij bestaat niet in 

overeenstemming met mijn wensen. Zij bestaat uit haar eigen recht en wezen. 

Wanneer ik een harmonie wens, dan moet ik zelf streven, werken en denken. Dan moet ik zélf 

zoeken de juiste harmonie te vinden. En wanneer mij blijkt, dat ik daarvoor veranderingen 

moet aanbrengen, dan kan ik niet tot de wereld zeggen. "Verander het, opdat ik harmonie 

heb." De wereld verandert het volgens háár inzichten en dat is voor mij niet harmonisch. Dan 

moet ik zélf veranderen en niet in de buitenwereld alleen, maar vooral in mijzelf. Ik moet 

uitgaan van mijn eigen wezen, mijn eigen geloof en mijn eigen denken. Ik moet uitgaan van 

mijn eigen waarheid, wil ik harmonie vinden.  

Wanneer ik zeg: "Ik wil God zien," dan kan ik duizendmaal tot die wereld zeggen; "Toon mij 

God." Maar de wereld kan u God niet laten zien, als U niet zelf schouwt en niet zelf zoekt. En 

dan zal God voor u misschien ergens anders te vinden zijn dan waar de wereld zegt dat Hij te 

vinden is. Maar U zult Hem vinden, omdat U  zoekt. Want al wat U zelf doet, is deel van uw 

wezen. Al  wat  U zelf nastreeft, is werkelijk deel van uw pogen. Al, wat U werkelijk 

doormaakt, is deel van uw bestaan, het behoort tot u. Het blijft in u verankerd. Het is deel van 

uw wezen, van uw weg en van uw ervaring. 

Wat een ander voor u doet, is voorbijgaand, dat is uiterlijkheid. Dat wordt door de eerste 

stormvlaag weggewist als eer paar dode bladeren, die aan een boom zijn blijven hangen. 

Wanneer U werkelijk bewustzijn eist en zoekt, dar geldt hier, doe het zelf. Zoek zelf op uw 

wijze. Verwacht niet, dat een ander op uw wijze zal zoeken; dat hij uw waarheid kan 

aanvaarden. Verwacht niet, dat een ander datgene zal volbrengen, wat gij wenst of wat gij wilt 

zien. 

Verwacht niet, dat iemand, zelfs God, de schepping of de eeuwige liefde zelf, alles voor u zal 

volbrengen, wat U begeert en noodzakelijk acht. Dat kunt alleen U zelf. Want alleen U zelf kunt 

de juiste verhouding tot de cosmos vinden, wanneer U uw wezen leert kennen en ver-

werkelijken. Alleen U zelf kunt ten slotte bepalen wat God voor u is, wat de wereld voor u dient 

te zijn. 

Ken uzelve, betekent: erken wat U bent. Druk dit uit in uw wereld. 

Tracht met uw eigen wezen het hoogste te bereiken, zonder ooit te verlangen dat een ander 

uw taken voor u zal vervullen of uw werkzaamheden zal volbrengen. 

Leef zelf, werk zelf, streef zelf, zoek zelf. Vind uw eigen vrede, uw eigen band, uw eigen 

harmonie met God. Dan zult U beseffen, wat U bent in het Al; dan heeft U blijvende waarden, 

die niet verloren kunnen gaan. 

Laat ons vooral niet trachten door anderen te verwerven, wat alleen in onszelf belangrijk is. 

Want wat wij slechts uit anderen en slechts door het werken en handelen en streven van 
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anderen verwerven, is voor ons waardeloos, omdat het niet van onszelf is en achterblijft op 

het levenspad, wanneer wij verder moeten gaan, 

"Doe het zelf" is dus een spreuk, die belangrijker is voor de geest dan voor de stof, omdat zij 

zegt: 

"Indien U de weg gaat zult U bereiken. Doch indien U verwacht, dat anderen uw weg voor u 

zullen gaan, zult U nimmer een zweem of zelfs maar een begin van bereiking in uzelf 

erkennen." 


