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WERK IN UITVOERING 
24 augustus 1973 
 
Goedenavond, vrienden.  
 
Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar, denkt a.u.b. zelf na. Volgens onze belofte moet ik u nu 
voorlichten over alles, wat de Witte Broederschap doet en wil gaan doen. Een titel hiervoor 
vinden is nogal moeilijk, maar ik had gedacht dat de volgende passend is: 
 

 
WERK IN UITVOERING 

 
 
De Broederschap heeft natuurlijk nu alle besluiten reeds enige tijd genomen. Wanneer ik een 
kort overzicht geef, zo is dit in de eerste plaats wel om u duidelijk te maken wat ongeveer de 
trend zal zijn voor de komende periode. Dit zeker ook, zover het meer geestelijk werk en 
geestelijk leven betreft 
 
Wij hebben de uitstorting van krachten gezien en daarbij de mogelijkheid erkend bepaalde 
invloeden bijzonder sterk te doen gelden. De overwegingen die mede hierbij invloed hadden, 
zijn deels van geestelijke, deels van socio-politieke aard. Want wij moeten allereerst de mensen 
helpen zichzelf te behelpen. Dit is alleen mogelijk wanneer wij zo hier en daar een rem kunnen 
leggen op bepaalde vormen van hysterie enerzijds en anderzijds de neiging kunnen beperken te 
veel aan anderen over te laten en erop te vertrouwen dat anderen wel voor alles zorg zullen 
dragen. Met deze beide punten zullen wij in de komende periode zeer sterk rekening moeten 
houden, omdat in de komende tijd toch altijd weer grote spanningen op zullen treden. 
 
De Broederschap zegt daarom van het volgende standpunt uit te willen gaan: 
 
1. Verscherpt geestelijk inwerken op daarvoor geschikte personen dient te allen tijde plaats te 
vinden. Inspiratieve inwerking speelt hierbij een hoofdrol. Men zal echter geen conflicten mogen 
bevorderen waar dit ook maar enigszins vermeden kan worden. Bepaalde natuurrampen en ook 
oorlogshandelingen zijn nu eenmaal onvermijdelijk. De Broederschap zoekt daarvan wel gebruik 
te maken, maar kennelijk wil men in de eerste plaats enige rust scheppen en zelfs zo mogelijk 
een periode tot stand brengen, waarin het bij de mensen weer alles wat vlotter gaat lopen. 
 
2. Er is een grote behoefte aan ontspanning op allerlei terrein. Op politiek niveau zijn reeds nu 
allerhande verdragen in de maak en blijken er velen overeenkomsten te tekenen. Wij weten wel 
dat de partners zich aan dergelijke overeenkomsten niet zo heel scrupuleus zullen houden, maar 
achten het nuttig, wanneer deze overeenkomsten tot stand komen. En u zou kunnen weten, dat 
- zo men dergelijke zaken nuttig acht - de Broederschap ook alles zal doen om het tot stand 
komen daarvan te bevorderen. Dit zou o.m. in kunnen houden dat een rem wordt gelegd op het 
optreden van bepaalde groepen met religieuze achtergronden - bv. bepaalde sekten die de 
neiging hebben het einde der tijden en het einde der wereld als onmiddellijk aanstaande te 
verkondigen. Dit is overigens niet iets nieuws, maar in bepaalde landen heeft dit meer invloed 
dan wenselijk is. In Nederland loopt dat niet zo een vaart, maar elders is er bij delen van de 
bevolking of bij bepaalde personen sprake van een vorm van hysterie in dit verband, die zou 
kunnen voeren tot onoverlegde daden met vele implicaties. 
 
Om u een beeld te geven van dergelijke verkondigingen: het einde van de wereld is nabij, zal 
mogelijk reeds het volgende jaar aanbreken. Er zal aan het einde van dit jaar een komeet aan 
de hemel te zien zijn, waarvan door sommigen zelfs wordt beweerd dat het de zoon des mensen 
is, die komt om de mensheid te oordelen - in welk geval deze toch wel heel erg stoffelijk en 
modern schijnt te reizen. De Broederschap meent dat deze denkbeelden en hun gevolgen niet 
wenselijk zijn. De beste bestrijding is het etaleren van bepaalde dwaasheden in dergelijke 
groepen en hun leer.  
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In het verleden heeft men een dergelijke tactiek gebruikt om de mogelijkheden van bepaalde 
staatslieden te beknotten, zowel als het ontmaskeren van bepaalde werkwijzen, die volgens de 
Witte Broederschap niet juist waren. Nu blijkt het ook noodzakelijk bepaalde zaken te gaan 
ontmaskeren binnen zogenaamde religies, vooral waar dezen in wezen vaak in feite een groot 
bedrijf zijn, dat grote winsten weet te boeken. Iets wat gelovigen wel eens plegen te vergeten. 
Deze mensen zullen uitroepen: maar wij zijn geen dwazen, want wij geloven toch al deze zaken 
echt. Wat waar is. Maar wanneer mensen dergelijke dingen geloven op het gezag van een 
uitgeverij, die ondanks de devaluatie van de dollar een winst boekt met religieuze uitgaven van 
honderden miljoenen jaarlijks, zo is het toch wel de vraag, of dit geloof gerechtvaardigd is. 
Waaraan men dan dus aandacht wil wijden. 
 
3. Men overweegt het beïnvloeden van de z.g. seksgolf die in uw dagen een verandering van 
moraal voorafgaat. Mogelijk vindt u het vreemd, dat geesten, die zelf met dergelijke zaken nog 
maar heel weinig te maken hebben, enerzijds welwillend tegenover deze menselijke activiteit 
staan en aan de andere kant nu weer gaan zeggen dat het daarmee toch niet al te gek moet 
worden. Uw maatschappij is echter nog steeds gebaseerd op het gezin. Hoe dit gezin geformeerd 
is, is daarbij van minder belang, onverschillig of sprake is van veelwijverij, veelmannerij of 
andere vormen, tot monogamie toe. De mens heeft in zijn leven echter een basis, een houvast 
nodig, ook in meer materiële zin. Vooral in verstedelijkte gebieden zijn echter te veel mensen 
losgeslagen, die eigenlijk daardoor niet meer in staat blijken hun positieve bijdrage in de 
menselijke gemeenschap te leveren, ofschoon juist zij daartoe vaak de capaciteit bezitten. Ook 
hier zullen dus bepaalde remmende invloeden kenbaar worden, al wil de Witte Broederschap 
hier zeker niet zonder meer terug naar het oude stramme stramien. Maar men wil toch wel 
proberen excessen en exploitatie daarvan, zoals die op het ogenblik te veel voorkomen, te 
ontmaskeren en zo mogelijk ook te beperken of desnoods zelfs tijdelijk wat te onderdrukken. 
 
M.i. zijn dit wel degelijk punten van belang, omdat zij voor het merendeel van de z.g. beschaafde 
wereld gelden. Interessant is hierbij ook, dat men reeds enige tijd bezig is een nieuwe 
inwijdingstechniek te gebruiken. Hierbij gaat men een groot aantal leraren uitzenden, ook al zijn 
deze leraren in geestelijk opzicht nog niet veel meer dan kwekelingen. Men gaat hierbij uit van 
het standpunt dat vele mensen tijdens een periode van hun geestelijke ontwikkeling een gezag 
van node hebben, waaraan zij zich vrijwillig kunnen onderwerpen, terwijl dit gezag door hen op 
grond van overleg of emotie zonder enige dwang steeds weer aanvaard kan worden. Hierdoor 
wordt de sleur gebroken van een zonder nadenken aanvaarden, wat pa en ma ook al geloofden. 
Deze leraren zullen in vele gevallen sociaalrevolutionair denken en prediken. Zij zullen 
voornamelijk uit Azië komen, maar ook in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen zullen 
dergelijke figuren op de voorgrond worden gesteld. Hiermee is reeds een begin gemaakt, zodat 
de eerste resultaten reeds zichtbaar beginnen te worden. Men meent hierdoor de vatbaarheid 
voor een geestelijke inwijding te kunnen vergroten bij velen, terwijl daarnaast de leringen en 
zienswijzen van de Wereldleraar in het komende jaar meer bekend zullen kunnen worden. 
 
Ook dit is belangrijk, omdat de mens zich zal moeten aanpassen aan zijn wereld. Het is 
gemakkelijk genoeg om te zeggen dat er vrede op aarde dient te komen. Maar hoe is dit te 
bereiken, wanneer de mensen voortdurend over in wezen niet belangrijke zaken met elkaar ruzie 
blijven maken? Vrede is geen kwestie van de afwezigheid van oorlog, maar kan alleen ontstaan 
uit een aanvaarden van elkander en een leven met elkaar zonder nadruk op tegenstellingen en 
echte of vermeende onrechtvaardigheden. Men dient te beseffen dat men allen elkander dient 
te aanvaarden en een voor allen zo goed mogelijke weg dient te vinden. Dan eerst is werkelijke 
vrede mogelijk. Het lijkt mij duidelijk dat deze vorm van vrede op aarde eerst werkelijk kan 
bestaan, wanneer mensen geestelijk meer volwassen gaan reageren. Deze volwassenheid - of 
moet ik hier spreken van het bereiken van de hogere puberteitsjaren door de mensheid als 
geheel - schijnt sterk bevorderd te kunnen worden en mogelijk reeds deels bereikt in de periode 
tussen 1974 en 1976.  
 
In deze periode kunnen wij dus rekenen met grote geestelijke veranderingen bij vele mensen, 
gepaard gaande met een verandering van het gemiddeld geestelijk niveau van de mensheid en 
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een optreden van grote geestelijke krachten, een toenemen van inspiratieve werkingen en 
waarschijnlijk voorlopig hierdoor ook een sterke nadruk op het z.g. occultisme. Daarbij heeft de 
Broederschap een commissie van onderzoek benoemd - al klinkt dit mogelijk wat Watergate-
achtig - die zich in het bijzonder bezig dient te houden met het zoeken van een oplossing voor 
de nu nog zeer sterk bestaande tegenstelling tussen erkende godsdiensten en occultisme. Wij 
weten wel dat een dergelijke tegenstelling in wezen niet bestaat of ooit bestaan heeft, maar de 
grote vraag lijkt te luiden: hoe brengt men de kerkelijke gelovigen er toe dit eindelijk te 
begrijpen. Volgens mij zullen hieruit wel enkele meer spectaculaire effecten ontstaan die, 
volgens mij dan, in de eerste maanden van 1974 reeds kenbaar zullen worden. 
 
Ook de wetenschap acht de Broederschap in deze periode meer dan anders belangrijk, ook hier 
wil men een mentaliteitsverandering tot stand brengen. Tot nu toe is de wetenschap voor- 
namelijk het instrument geweest van bepaalde belangengroepen. De wetenschap staat bv. vaak 
in de eerste plaats in dienst van militaire groeperingen of zakelijke groepen, ook al zullen de 
beoefenaren van de wetenschap dit natuurlijk afstrijden. Dit betekent dat de wetenschap 
ongeremd verder gaat. Er zijn echter bepaalde zaken - elke goede alchemist zal mij hier bijvallen 
- die je eenvoudigweg niet aan eenieder of aan niet ingewijden door zult mogen geven, zelfs al 
weet je dezen zelf heel goed en meen je, dat hiermee ook veel goeds tot stand zou kunnen 
worden gebracht. Want de wereld als geheel is eenvoudig nog niet in staat met een dergelijke 
kennis voort te leven. De wetenschap heeft bepaalde geheimen ontsluierd en daarmede een 
punt bereikt, waarop zij voor het geheel van de mensheid in meerdere gevallen levensgevaarlijk 
is. Men kan tegenwerpen, dat toch niet al deze kennis misbruikt wordt en uitroepen dat 
gevaarlijke bacteriecultures kortgeleden nog op bevel van de overheid werden vernietigd, zodat 
een staat vrijwillig afstand deed van een wereldvernietigend wapen. Dit is zeker het geval, maar 
er zijn heel wat meer griezelige uitvindingen gedaan, waarvan u nog niet heeft gehoord en het 
ziet er zelfs naar uit, dat een daarvan binnenkort zakelijk geëxploiteerd zal worden. 
 
De mensen in kwestie begrijpen kennelijk niet eens dat zij daarmede aan kleine groepen een 
van de gevaarlijkste wapens in handen gaan geven, die er tot nu toe bestaan. De Witte 
Broederschap wil ook hieraan iets doen. Men is o.m. reeds 2½ maand bezig met het vormen van 
een grote internationale broederschap van wetenschapsmensen, die de resultaten van hun 
onderzoekingen onderling uitwisselen, maar gelijktijdig daarbij geen gegevens omtrent hun 
uitvindingen meer verstrekken aan belanghebbende groepen en instanties, die daarvan gebruik 
zouden willen maken, zonder alle consequenties daarvan zelfs maar te kunnen begrijpen. Dit 
houdt gevaren in. Wij zijn ons daarvan bewust, zo zegt men in de Broederschap, maar wij 
moeten dit wel bevorderen, omdat op deze wijze een wetenschappelijk arsenaal kan ontstaan 
dat een tegenwicht gaat vormen voor de internationale krijgsmachten en de belangenstrijd van 
de internationale concerns, die, om hun eigen afzet en winst te vergroten, ook niet afkerig zijn 
van iets wat verdacht veel op oorlog lijkt. 
 
Al deze punten wijzen wel uit dat dit jaar zeer positief gaat worden, zeker zover dit het werk van 
de Broederschap betreft. Er zijn zekerlijk een aantal geschillen gaande die men wil opheffen, 
maar het is niet zeker dat men daarin dan slaagt. Zo is het op het ogenblik nog steeds gevaarlijk 
in Noord-Afrika, vooral tussen de Arabieren en Israël. Wij weten dat dit gevaar groter is, dan de 
mensen gemeenlijk aannemen, maar hopen dit te kunnen afremmen. Zo blijkt ook dat het 
gevaar in de relatie tussen Rusland en China blijft bestaan en zelfs steeds toeneemt. Maar wij 
hebben in de afgelopen acht weken ook gezien dat het door onze invloed mogelijk was, althans 
bepaalde geschillen, tijdelijk terzijde te doen stellen. Het is zelfs mogelijk gebleken enig begrip 
tussen deze volkeren tot stand te brengen, zij het, dat dit helaas niet op het allerhoogste niveau 
slaagde. 
 
Er zijn meer van dergelijke zaken. Zo is er het probleem Japan. De grootste moeilijkheid ligt 
naar ik meen in de eigen mentaliteit van dit volk, plus de enorme industrialisatie van dit land. 
Er is geen land zo sterk geïndustrialiseerd in de laatste tijd als juist dit Japan. Ook daaraan moet 
iets gedaan worden. Men heeft besloten bepaalde processen van sociale aard hiervoor te 
gebruiken plus enkele op zich toch reeds niet te vermijden natuurrampen.  



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 

 

 
 

4 

Daarnaast voorziet men een explosie door middel van menselijke nalatigheid, die een industrie 
moet treffen, die gevaarlijke stoffen exporteert naar bepaalde onderontwikkelde landen, die 
daarmee hun buren om zouden willen brengen. Dit wil men voorkomen en daaraan wordt dan 
ook in verhouding veel aandacht gewijd. 
 
Kijkt u naar uw eigen omgeving, dan kan ik het beste zeggen, dat het kan vriezen en kan dooien. 
U weet het allen: Wanneer de wereld vergaat, heb je in Nederland nog 50 jaren om je er rustig 
op voor te bereiden. Toch willen wij de nodige rust scheppen om geestelijke ontwikkelingen hier 
verder mogelijk te maken en ook in Duitsland willen wij een zekere rust scheppen. Wij zullen 
proberen, zo stelt de Witte Broederschap, een grotere onafhankelijkheid voor Europa te 
bereiken, vooral t.a.v. de Angelsaksische landen, vooral de USA. Dit zou op betrekkelijk korte 
termijn o.m. kunnen voeren tot een vermindering van het aantal troepen, dat vanuit de USA 
hier gelegerd is. Overeenkomsten in dit verband zijn voor een groot deel in feite reeds rond. Dit 
impliceert wel dat een grotere onafhankelijkheid ontstaat, waarop echter nadruk dient te worden 
gelegd. Daartoe is het nodig dat sprake is van een in komende tijden nog veel verder 
voortschrijdende crisis, die in de eerste plaats USA en Engeland treft. Een manipuleren van de 
markt lijkt hier noodzakelijk om Europa weer meer een eigen gezicht te geven. Dit wordt 
noodzakelijk geacht, omdat de verschillen in mentaliteit tussen vooral de Amerikanen en de 
Europeanen te groot worden geacht, zodat een overdracht van denkbeelden van het ene deel 
van de wereld naar het andere zonder meer voorlopig in dit verband niet aanvaardbaar wordt 
geacht. 
 
U kunt op dit gebied reeds nu enkele punten zien die deze verschillen onderstrepen. Zo blijkt 
bv., dat degenen die zich het meest druk maken over het Watergateproces niet in de Verenigde 
Staten wonen. Zoals degenen die zich het meest druk maken over hetgeen er in Noord-Ierland 
gebeurt, niet tot de Angelsaksische gemeenschap behoren. Een eigenaardig verschijnsel. Nu 
heeft Europa zijn eigen problemen die belangrijker zijn. Dit meent men duidelijk te moeten 
maken, want Europa heeft ondanks alles de kans snel een grote geestelijke ontwikkeling door 
te maken en zo in korte tijd een belangrijke en veelomvattende mentaliteitsverandering te 
ondergaan. Maar dan moet het denkbeeld van internationale belangengemeenschappen 
voorlopig eens wat op de achtergrond komen. Aan de andere kant kun je natuurlijk Amerikanen 
en Engelsen niet zonder meer uitschakelen en in hun hemd laten staan. De oplossing die men 
reeds eerder hiervoor heeft gevonden behelst het overhevelen van zakelijke belangensferen. 
Het overhevelen van dergelijke belangrijke kapitalen en zakelijke invloeden naar delen van 
Europa en de verdere wereld kan bevorderen dat men door de ontwikkelingen in deze gebieden 
a.h.w. op zijn plaats wordt gezet, zodat een overwegen van eigen wegen, pogingen en 
belangrijkheid bevorderd wordt in die kringen die nu mee aansprakelijk zijn voor een gevoel van 
verhevenheid boven alle andere volkeren bij de massa. 
 
Let wel: het lijkt de Witte Broederschap niet nodig deze volkeren te laten lijden hieronder. Maar 
er moet nu eindelijk eens een grens getrokken worden tussen verleden en heden, tussen 
tradities en hedendaagse werkelijkheid. Men neemt aan dat dit proces zich versneld gaat 
afspelen wanneer men in de betrokken landen wordt geconfronteerd met een plotselinge, snelle 
en afwijkende ontwikkeling in de rest van de wereld, vooral wanneer daarbij een deel van de 
eigen economie mede afhankelijk blijkt te zijn geworden van de veranderende mentaliteit in de 
andere landen. Wat naar ik hoop u interesseert. De Broederschap meent op deze wijze zeer veel 
te bereiken. Ook iets, wat vooral tussen 1974 en 1975 van belang kan worden, is dat de 
verhouding tussen de USA-Rusland en USA-China en dus tussen de atoommachten, zich gaat 
wijzigen. Dat zou invloed kunnen hebben op de gevaren die reeds het midden van 1974 kenbaar 
doet worden, maar die ook in een latere periode nog blijven bestaan. 
 
Vraagt men zich af wat de Broederschap meer specifiek wil gaan doen, dan blijkt dat er met 
harde hand wordt ingegrepen in het zuiden van Azië, zowel door gebruik van natuurlijk geweld 
als door het tot uiting brengen van nu latente ressentimenten bij vele bevolkingsgroepen. 
Hierdoor zou het geheel van de bevolking, zowel als de wijze van leven en denken in het geheel 
van zuidelijk Azië op korte termijn geheel gewijzigd kunnen worden.  
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Dit is van groot belang omdat een dergelijk ingrijpen in een groots sociaal experiment als China 
niet zonder meer mogelijk is, maar middels veranderingen in het zuiden van Azië wel degelijk 
invloed kan worden uitgeoefend op de houding van China en zo daar bepaalde processen tot 
stand kan brengen. Geestelijke werkingen worden bovendien op korte termijn in Tibet verwacht. 
Het gaat hierbij in de eerste plaats om een aantal meer bewuste geesten die hier toch nog 
geboren zijn. Enkelen van hen hebben reeds een leeftijd bereikt waardoor zij kunnen gaan 
werken. De Broederschap heeft hier een heel handig systeem uitgedacht. Het gaat om jonge 
lieden die ook op technisch terrein zodanige begaafdheid vertonen, dat zij naar universiteiten 
kunnen worden gebracht. In deze omgeving zal door hun geestelijke achtergrond het mogelijk 
zijn grote invloed te gewinnen op het denken van de studenten en zo een jongere generatie te 
beïnvloeden. Dit alles betekent dat het geestelijk klimaat in China belangrijke verschuivingen 
kan ondergaan, waarbij de eerste vijf jaren vanaf heden voor het eindresultaat waarschijnlijk 
beslissend zullen zijn. 
 
Een ander punt dat interessant is, is Afrika. In de vergadering werd opgemerkt dat de patiënt 
nog steeds koorts heeft. Een ander antwoordde door te stellen, dat men dan de aderlatingen 
voorlopig nog dient voort te zetten. Het klinkt bitter wanneer je dit zo hoort. Maar Afrika kan 
alleen een eenheid worden, wanneer het zich van allerhande onvolwassenheden kan ontdoen. 
De Afrikaanse gemeenschappen zijn bv. op het ogenblik niet rijp voor de denkbeelden van een 
democratie, zoals u die hier kent - zover u uw systeem als een werkelijke democratie wilt 
omschrijven. De mensen hier zullen behoefte hebben aan leiders; het leidersprincipe zal, ook bij 
een versnelde ontwikkeling, de eerste 30 tot 40 jaren nog onvermijdelijk zijn. Wij moeten dus 
proberen, zo stelt de Witte Broederschap, leiders te vinden die voor de volkeren aanvaardbaar 
zijn en die door hun innerlijke bewustwording ook geestelijk aanvaardbaar blijven. Wat erop 
neerkomt, dat men niet iemand nodig heeft, die a-min is, maar iemand die ook geestelijk a-plus 
is. 
 
Al kan ik die niet noemen, de Broederschap stelde in dit verband nadrukkelijk dat er een 
mogelijkheid is op zeer korte termijn een reeks staatslieden op de voorgrond te brengen, die 
niet alleen aan zichzelf denken en niet met wellust dictatortje spelen, maar die verlicht genoeg 
zijn om hun volk binnen te leiden in een andere maatschappelijke vorm dan de stam- 
gemeenschap. Men meent dat dit proces reeds in 1974 kenbare vruchten zal afwerpen. Men 
meent zelfs, dat een aantal van de figuren die daarvoor gekozen zijn, reeds in oktober van dit 
jaar op de voorgrond zullen gaan treden. Daarnaast blijkt, dat men voorzorgen treft om bepaalde 
staatslieden af te halen die te veel worden. Niet, dat men hun dood zal veroorzaken, maar zij 
moeten uitgeschakeld worden. Hieronder vele personen in de z.g. Latijnse landen. Denk nu niet 
alleen aan Franco. Er zijn er nog wel andere. Het ziet er naar uit dat men een dergelijk ingrijpen 
ook in Egypte mogelijk acht, zo goed als in landen als Algerije en Tunesië. Hierbij gaat het 
kennelijk om behoudzuchtige personen met grote invloed. Men hoopt daardoor een verandering 
van mentaliteit in deze landen mogelijk te maken met een behoud van de vooruitgang, die daar 
wordt geboekt. 
 
4. Men heeft zich veel werk voorgenomen. Helaas zijn er een aantal natuurrampen, waaraan 
men niet veel kan doen. Zo blijkt het wel mogelijk een aantal dreigende aardbevingsrampen in 
tijd en gevolgen te verschuiven door tussenliggende kleinere bevingen te veroorzaken. Dit 
veroorzaken van z.g. tremblors heeft o.m. in Midden-Amerika reeds goede gevolgen gehad. 
Indien men in staat is systematisch iets van de spanningen tussen de aardschotsen op deze 
wijze te ontladen, is het wel zeker, dat zware bevingen minder snel en waarschijnlijk met veel 
beperktere gevolgen zullen voorkomen. Een soortgelijke methode wordt gebruikt om een reeks 
van vulkanische uitbarstingen, die onvermijdelijk schenen, in gevaar en omvang te beperken. 
Wat betekent dat meer kleine en beperkte vulkanische werkingen worden veroorzaakt om zo 
grote en verwoestende uitbarstingen, die dreigden, af te remmen. Ik wil hierbij opmerken dat 
ik nu reeds enkele jaren deze bijeenkomsten voor u versla. In al die jaren is het de eerste maal 
dat ik heb horen stellen dat men bepaalde rampen niet in hun natuurlijke omvang dient te 
gebruiken, maar dat zij in de normaal dreigende omvang niet kunnen worden toegelaten. 
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De Broederschap stelt dat grote natuurrampen niet gewenst zijn in de komende periode en 
zoveel mogelijk voorkomen dienen te worden, wat middels het gebruik van bepaalde krachten 
vanuit de geest mogelijk bereikbaar is, indien men spanningen deelsgewijze zich doet ontladen, 
zodat grote spanningen verdwijnen en daarmee het gevaar voor te grote rampen. Een 
uitzondering is hierbij overigens wel gemaakt voor de Gele Zee en de omgeving van Japan. Ik 
vermoed dat er nog wel het een en ander zal gebeuren in de buurt van Hokkaido. Wat de USA 
betreft: de zware beving die hier dreigde kon beperkt worden. Men is nu bezig aan het 
normaliseren van de spanningen in de San Andreasbreuk. Betreffende instanties hebben ter 
plaatse reeds geconstateerd dat de snelheid van de verschuiving der aardschotsen, die daar 
gemeten wordt, met vele centimeters is toegenomen, maar dat geen grotere spanningen in het 
gesteente schijnen op te treden. Deze constatering stamt van de laatste twee maanden. Ik meen 
dan ook dat wij hierin wel een optreden van de Broederschap mogen zien. 
 
Ook voor degenen die uit uw wereld in de onze aan zullen komen in deze periode, zijn in het 
programma opgenomen. Voor dergelijke entiteiten is een reeks van lichtende krachten 
beschikbaar gesteld. Het gaat hierbij vooral om mensen die normaal niet zonder een verdere 
incarnatie bij ons in de lichtende wereld binnen zouden kunnen treden, maar die wij wel zullen 
kunnen helpen zichzelf te erkennen, zodat zij na een betrekkelijk kort toeven in zomerland en 
soms zelfs in een meer duistere sfeer op aarde kunnen incarneren in een juistere vorm. Men 
heeft verder besloten alles in het werk te stellen om een aantal geesten die ver genoeg gevorderd 
zijn om met enige steun vanuit de geest, zonder verdere incarnatie als mens verder te werken, 
te steunen en bijzonder onderwijs te geven. Men meent dat het hierdoor mogelijk zal zijn de 
incarnatieneiging bij de bewustere geesten terug te nemen. Voortaan wil men slechts enkele 
zeer bewuste geesten op aarde laten incarneren met een vaste en gekende zending, men wil 
daarnaast echter proberen allen die wel bewust zijn, maar hiervoor niet geschikt of rijp zijn, in 
een harmonische sfeer te laten samenwerken. Wat dan weer betekent dat een nog grotere 
mogelijkheid tot beïnvloeding van de mensen in de stof zal kunnen ontstaan op de duur. 
 
Ook aan ziekten wil men weer iets doen. Enkelen die zich in onze wereld voor kwalen als kanker 
e.d. interesseren en hiervan iets afweten hebben op eigen verzoek, maar wel met instemming 
van de raad, besloten, in verschillende delen van de wereld een versnelde genezingsmogelijkheid 
voor deze kwalen, zelfs voor deze ziekten in meer gevorderde stadia, mogelijk te maken. Gezien 
de wijze van werken van de mensen op dit terrein zal het m.i. nog wel rond 10 jaren vragen, 
voor men overal op aarde met deze door genoemde groep te verstrekken gegevens zal kunnen 
werken. Het betekent echter wel een vooruitgang in de mogelijkheden van de mens, zelfs in de 
zeer nabije toekomst. 
 
Een groep, die zich hierbij wil aansluiten, nam zich voor eindelijk de mensen eens duidelijk te 
maken dat een geneesheer niet een mecanicien voor het lichaam is. Onder hen werd gesteld: 
Wij moeten trachten de tendens, die bij vele geneeskundigen op het ogenblik reeds bestaat om 
te werken met geestelijke krachten en middelen, dermate benadrukken, dat een erkenning 
mogelijk wordt voor veel wat in deze tijd nog te vaak als kwakzalverij, misleiding e.d. wordt 
beschouwd. Volgens mij zijn er inderdaad verschillende mogelijkheden om ook geestelijke 
genezing bewust en wetenschappelijk verantwoord te bedrijven. Daarbij is een bewijs nodig 
volgens de normen van de huidige wetenschap. Het lijkt mij juist dat men daarbij uit wil gaan 
van de Russische vorderingen op dit gebied. Daar is men verder dan in de rest van de wereld 
met de erkenning van bepaalde krachten en mogelijkheden, terwijl de benadering juist door zijn 
in wezen materialistisch karakter voor de wetenschapsmens aantrekkelijk zal zijn. Daarnaast zal 
men moeten proberen een beter begrip voor andere en zelfs meer universele geneeswijzen 
mogelijk te maken in de westerse landen. Want dezen zijn het, die op dit ogenblik de grootste 
invloed hebben op de geneeskundige vorming in de gehele wereld. Aldus de argumenten en 
benadering van deze aanvullende groep. 
 
Waaruit wel blijkt dat in het programma van de Witte Broederschap deze keer nogal wat groepen 
figureren die in wezen eigen liefhebberijen nagaan. Kennelijk heeft men ook nogal enige moeite 
met de op aarde steeds meer voorkomende neiging alles vooral zwaar op te nemen.  
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Indien u weet dat er een afzonderlijke groep is gevormd om aan de hysterie, in vele landen bij 
het verschijnen van de komeet verwacht wordt, een goede draai te geven, dan wordt u wel 
duidelijk dat men zich zeer intensief met vele details heeft beziggehouden. De gehele teneur van 
het programma van de Broederschap is volgens mij zeer positief. Wanneer je het in astrologische 
termen wilt uitdrukken, kun je zeggen: Jupiter gaat steeds sterker op de voorgrond komen, 
maar wordt zo dadelijk afgelost door de meest strijdlustige Mars als jaar-regent. Wanneer de 
geest de invloeden van Jupiter en de onder hem veel invloed gevende Neptunus nu juist kunnen 
worden geëntameerd zal men de energieën, die onder regent Mars optreden, in positieve richting 
kunnen doen gebruiken. 
 
De groepen die met de Witte Broederschap meewerken, hebben natuurlijk de kans tot slagen 
van het programma overwogen. De beoordeling van deze mogelijkheid loopt van een zeer 
pessimistische tot een zeer positieve. Gelukkig treffen wij de pessimisten niet aan in de hoogste 
echelons. De meeste pessimisten liggen ongeveer op mijn peil in de geest. Ik wil u ook hun 
meningen niet onthouden, omdat juist hierdoor uitingen van andere groepen en de neiging van 
bepaalde groepen om in te grijpen in zeer stoffelijke ontwikkelingen wat duidelijker wordt 
 
De pessimisten stellen: China ontwikkelt zich steeds verder. De Russen weten heel goed dat, zo 
zij nog 5 jaren wachten, China tegenover zich kunnen vinden als gelijkwaardig in wapenmacht 
en met een meerwaardigheid in manschapsmacht. De pessimisten stellen dat de Russen dit 
beseffen, dit niet aanvaardbaar achten en er dus wel iets aan zullen gaan doen. Men voegt 
daaraan toe dat tot nu toe de USA als politieagent voor de wereld heeft willen spelen, maar dat 
het volk zelf dit al lang moe is. De schandalen die hiermee samenhangen, zullen voor het volk 
een reden zijn zich meer van de rest van de wereld te isoleren. De realisten en optimisten, 
waaronder ik mij schaar, stellen, dat dit voor een evenwichtiger ontwikkeling van de wereld 
voorlopig alleen maar gunstig kan zijn. De pessimisten stellen echter dat er op deze wijze een 
tegenwicht wegvalt, dat tot nu toe andere grootmachten tot voorzichtigheid noopte. Zij 
verwachten dat dan vele landen zullen gaan manoeuvreren en daarbij ook geen geweld zullen 
schuwen om zo hun eigen belangrijkheid in de wereld op te voeren. 
 
Ik citeer hier een van de pessimisten die projecteerde: Vele staatslieden gedragen zich, zodra 
een boven hen staande macht verdwijnt, als mannetjesapen, die proberen elkaar een stuk 
banaan af te pakken. Ik kan dit niet geheel onderschrijven. Wel meen ik dat deze mentaliteit 
meer voorkomt bij gezagsdragers dan bij het volk. Daarom moeten wij er volgens mij voor 
zorgen dat het volk zich er steeds meer bewust van wordt, wat er van vele staatslieden eigenlijk 
te verwachten is. Wij geloven dat een bereiken van meer internationale banden en bindingen 
zelfs in het komende jaar met goed gevolg kan worden nagestreefd en, in zoverre wij de 
stellingen van de pessimisten niet onjuist achten, zijn wij ervan overtuigd dat aan die zaken veel 
te doen is 
 
Internationale banden dienen sterker te worden aangehaald, grenzen steeds meer te 
verdwijnen. Voor Nederland zal dit kunnen betekenen dat de voedselindustrie hier nogal wat 
pech krijgt. Want in dat opzicht, mijne vrienden, bent u wat duur met uw productieprocessen en 
niet altijd even zorgvuldig met uw kwaliteiten. Anderen kunnen het goedkoper en minstens zo 
goed. Al in al geloof ik toch wel dat niemand onder deze toenadering van de landen veel en 
langdurig zal hoeven te lijden. Het is zelfs mogelijk om landen als O.-Duitsland op korte termijn 
veel sterkere banden met het Westen te geven. Volgens de pessimisten lijkt het gevaarlijk, 
omdat zij daarin een toename van de invloed van de communisten zien. Dit zou volgens hen 
betekenen dat er in Oostenrijk een omwenteling op komst zou zijn. Ik meen dat dit toch wel zal 
gebeuren, niet dit jaar, dan het volgende en vraag mij af, of dit in wezen niet eerder goed dan 
slecht zou zijn voor evenwichtiger verhoudingen in Europa. 
 
Wij menen dat het openbreken van grenzen, zowel via de handel als middels geestelijke kanalen 
en een scheppen van een andere relatie tussen Oost en West, in Europa kan bijdragen tot een 
nieuwe mentaliteit, waarin de nadruk meer komt te vallen op het geheel van de menselijke 
gemeenschap - dit in plaats van een sterk verdeeld zijn in groepjes die zich steeds weer 
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intrigerende tegen elkaar wenden. Wij menen dat een grotere verbondenheid in bv. Europa en 
Zuid-Amerika binnen enkele jaren te verwezenlijken valt. Wij menen o.m., dat rond 1978 een 
Europese munteenheid kan worden ingevoerd. Wat verder niet veel betekent, want dat ding 
devalueert natuurlijk ook. Toch zal zoiets bijdragen tot een gevoel van verbondenheid en 
eenheid. Wij hopen dan ook dat veel extreem nationale tendensen kunnen worden afgezwakt 
door dergelijke schijnbaar niet zo belangrijke veranderingen. Er zullen natuurlijk daarbij wel 
eens dingen gebeuren die u zelf niet zo aanvaardbaar acht. Om bv. te komen tot een redelijke 
aansluiting van Spanje zal men gebruik moeten maken van de neiging, die daar nu reeds 
bestaat, om zich sterker aan de NAVO vast te klampen. 
 
Het is verder volgens ons ook zeer belangrijk de scheiding tussen bepaalde standen wat minder 
groot te maken. De pessimisten zeggen bv.: ambtenaren zijn, bewust of onbewust, deel van een 
technocratisch geheel, dat slechts denkt aan eigen aanzien, planning en eigen mechanisme, 
zonder zich te realiseren dat veel daarvan niet strookt met de werkelijke noodzaken en behoeften 
van de mensen. Maar zij hebben het heft nu eenmaal in handen, willen doorzetten en zo zullen 
hieruit grote en ernstige geschillen voortkomen die op de duur tot revoluties en zelfs tot fatale 
ontwikkelingen kunnen voeren. Dat zeggen dus de pessimisten, niet ik, en ook niet de 
Broederschap. Wij stellen hier tegenover: Wanneer wij de mensen nu eens zover kunnen 
brengen, dat zelfs militair-zijn gewoon een baantje wordt en niet een roeping, waardoor je boven 
het vulgus staat dat je verdedigt, dan is al veel bereikt. Nu is het vaak eerder nodig een volk te 
verdedigen tegen de militaire macht en mentaliteit. Maar dat kan veranderen. Ook de ambtenaar 
dient zich ervan bewust te zijn, dat hij eenvoudig een beroep uitoefent in de dienstverlenende 
sector, en ook dit lijkt ons bereikbaar. 
 
Daar tegenover staat, dat wij van een aantal machtszieke personen af moeten komen. Er zijn 
een aantal mensen die menen op de achtergrond te moeten regeren, daar zij alleen weten wat 
goed is en hoe het hoort. Een bekend voorbeeld hiervan is Frederika van Griekenland. Wanneer 
deze dame er niet was geweest, zou Griekenland nog steeds een koninkrijk zijn en zou er daar 
nu minder dictatuur heersen. Er zijn nu eenmaal vele mensen die, elk in eigen bereik, in alles 
zichzelf zoeken, door te zetten. Zij zien hun gezag en macht als een heilig mandaat, dat 
onaantastbaar dient te zijn. Zij beseffen niet dat juist de spreiding van macht en gezag over de 
gemeenschap een enige oplossing voor vele problemen van deze tijd vormt. Dergelijke personen 
zullen moeten worden geïsoleerd of desnoods op de een of andere wijze moeten worden 
uitgeschakeld. 
 
Dergelijke mensen tref je aan op elk ministerie, in elk groot bedrijf. Altijd zijn er weer mensen 
die enige macht aan zich hebben getrokken en stellen: wat een ander niet mag, mag ik wel.... 
Deze mensen moeten geïsoleerd worden. Hen moeten worden duidelijk gemaakt dat zij ook 
mensen zijn en geen uitzonderlijke rechten kunnen bezitten, die zij niet onmiddellijk en volgens 
het oordeel van alle anderen aan hun prestaties ontlenen. Deze mensen zullen goedschiks of 
kwaadschiks moeten leren, dat macht een verantwoordelijkheid betekent en niet een zelf boven 
de wet staan. Daarom moeten wij proberen bv. ambtenaren steeds sterker te betrekken in 
datgene wat in het volk, waarvoor zij werken, werkelijk leeft, wat het werkelijk wil. Wat weer 
betekent, dat een veel grotere gelijkheid moet worden bereikt, waarbij het principe van de 
deskundige die, zoals vader het altijd beter weet, gewraakt zal worden. 
 
Ook de Orde heeft besloten zich geheel in te zetten voor een poging de scheidingsmuur tussen 
witte boorden en andere standen zo snel en volledig mogelijk op te heffen. Ik bedoel dit 
voornamelijk geestelijk. Ongeacht je kleding kun je denken in het kader van “mijn taak, ik heb 
niets anders te doen, daar zijn de voorschriften voor, dat gaat mij verder niet aan.” En die 
instelling van beter weten of beperkte verantwoordelijkheid moet verdwijnen. Wanneer wij het 
zover kunnen brengen dat degenen die beslissingen nemen, ook begrijpen wat deze beslissing 
voor anderen betekent, zullen vele beslissingen mogelijk niet of anders genomen worden. Wat 
niets te maken heeft met vaak gangbare denkbeelden omtrent inspraak, maar alleen met 
menselijkheid en medemenselijkheid.  
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De ODV heeft besloten zich op dit gebied geheel in te zetten, o.m. voor het Nederlandstalig 
gebied en bepaalde delen van het Portugeestalig gebied, daar onze groep hier de juiste invloeden 
kan uitoefenen. 
 
Hetgeen ik nu ga zeggen is mijn persoonlijke mening aan de hand van dingen die ik heb 
waargenomen. Ik heb gezien dat men grote krachten heeft aangeboord. Er zijn kosmische 
kanalen opengebroken en worden nog opengebroken, die lange tijd gesloten zijn geweest. Er 
worden verbindingen gelegd in de materie, multidimensionaal, als zuiver geestelijk. Daarbij 
worden krachten vrijgemaakt van een dermate hoge potentie, dat het mij toeschijnt, dat hiermee 
inderdaad wonderen mogelijk zullen zijn. Zeer sterke beïnvloeding van het menselijke bewustzijn 
lijkt mij mogelijk, evenals een zeer scherpe confrontatie van deze mensheid met bepaalde 
denkbeelden en waarden in de kosmos. Ik kan niet zeggen, waarom dit zo gebeurt. Ik weet 
alleen maar dat degenen die dit doen behoren tot de Allerhoogsten en zelfs onder zich enkelen 
van de grootste geestelijke leraren tellen, die de aarde ooit heeft gekend. 
 
Ik weet dat deze krachten reeds nu vrij beginnen te komen. Vindt u het dan vreemd dat een 
betrekkelijk eenvoudige geest daarin iets ziet? Ik weet het wel, ik ben een kruiwagen vergeleken 
met de Cadillac van degenen die met deze krachten werken, maar meen te mogen zeggen: Hier 
moet toch wel iets enorms gaan gebeuren. Hier moet een ommekeer mogelijk zijn, hier gaan 
geestelijke krachten van een zo hoge orde aan het werk en spelen met relaties met de zon en 
de rest van het zonnestelsel, zowel als met andere verbindingen, dat hieruit wel positieve en 
onmiddellijk overal kenbare resultaten voort moeten komen. 
 
De Broederschap is misschien in haar uitspraken dit jaar vager dan anders. Er is geen 
nauwkeurig gedefinieerd programma. Er is eerder sprake van een bepaalde sfeer dan van in 
menselijke woorden gemakkelijk weer te geven voornemens. U zult dit in mijn wijze van spreken 
en formuleren wel hebben bemerkt. Maar met alles wat ik daarvan in redelijke en menselijke 
termen heb kunnen overzetten, heb ik u willen duidelijk maken, dat wij aan de grens staan van 
een grote en positieve ontwikkeling, een periode van zeer sterke invloeden en ontwikkelingen 
die deels reeds aan de gang is. Ik kan niet geloven dat dergelijke kosmische krachten, zoals die 
nu aangetapt worden, alleen maar voor bijkomstigheden worden aangeboord. Ik meen dat 
achter hetgeen de Broederschap besproken heeft en hetgeen ik u daarvan kon overdragen 
enerzijds en hetgeen zal gaan gebeuren anderzijds, een groot verschil ligt. 
 
Ik meen, dat dit verschil er een zal zijn van een soms plotseling ingrijpen over de gehele wereld. 
Ik meen, dat deze ingrepen voornamelijk op geestelijk, astraal en mentaal niveau zullen plaats 
vinden. Ik geloof niet dat de staart van een planeet de aarde zal schaden of de mensheid uit zal 
kunnen roeien. Maar ik geloof wel dat de enorme geestelijke krachten die actief zijn zullen 
worden gebruikt om de gevoelswereld van de mens aan te passen, om de mens bewust te maken 
van dingen die hij nu nog in zich en voor zichzelf verborgen houdt, omdat hij nu eenmaal in een 
bepaalde habitus van leven is ingegroeid. Ik geloof dat er verbindingen tussen mens en geest 
kunnen worden ontsloten, waarvan zelf wij in de sferen niet dromen. Ik verwacht vele nieuwe 
mogelijkheden. 
 
Al ben ik enigszins toeschouwer, zo kan ik toch wel begrijpen dat dergelijke grote krachten niet 
worden aangeboord om dezen voor enkele maanden te gebruiken. De periode, waarin dit alles 
werkzaam zal zijn, beslaat waarschijnlijk vele jaren van uw tijd. Het schijnt mij, dat datgene wat 
rond 1950 begon en in eerste fase in kosmische invloed werd omgezet rond 1962, om in 1969 
opnieuw gericht en bevestigd te worden, in deze tijd een mutatie ondergaat, een plotselinge en 
onverklaarbare verandering. Het is mij niet mogelijk u geheel duidelijk te zeggen, hoe ik dit alles 
zie, waarom ik het zie. Er zijn geen woorden voor. Maar onder dergelijke omstandigheden moet 
het volgens mij mogelijk zijn, de mensen te doen ervaren wat werkelijke vrede betekent, moet 
het mogelijk zijn de mens bewust te maken van zichzelf en hem te doen begrijpen, dat bepaalde 
instinctieve verschijnselen in zijn wezen wel degelijk zin hebben, maar dan wel op een geheel 
andere wijze als men dit nu interpreteert. 
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Er zijn op het ogenblik heel wat mensen die, vanuit het standpunt van de maatschappij, 
losgeslagen zijn. Mensen dus, waarin de gewoontedrang reeds wat gestoord werd, waarin de 
drang zich aan oude gewoonten te conformeren niet zo sterk meer is. Ik heb het gevoel dat 
dezen als brandpunt kunnen worden gebruikt, dat zij de eersten zullen zijn die deze inwerkingen 
zullen ondergaan en deze krachten op hun eigen wijze zullen gaan uitstralen. En wanneer die 
krachten op aarde worden gericht, zo kan ik mij geen enkele reden voorstellen, waardoor zij niet 
ook in elke mens met goede bedoelingen zouden doorwerken. Mensen die positief zijn, die niet 
alleen zichzelf zoeken, maar die zoeken naar iets groters, waarin zij deel kunnen zijn, waarin zij 
op kunnen gaan, moeten toch mede dergelijke krachten kunnen beleven en uiten. Ik ben ervan 
overtuigd, dat dit wel degelijk mogelijk zal worden. 
 
Er is in de besluiten van de Witte Broederschap niets van dit alles duidelijk gezegd. Wel sprak 
men van een aanpassen van de mens en zijn mentaliteit aan nieuwe noodzaken, maar niemand 
heeft gezegd, hoe dit zal gaan. Ik zie echter, wat er aan de hand is. Daarom zeg ik van mijzelf 
uit: Dergelijke krachten moeten ook in de wereld van de mensen merkbaar zijn of worden. 
Waarmee volgens mij een begin is gemaakt aan een nieuwe era. In ons programma hebben wij 
al te vaak gesteld, dat de beslissende periode rond 1980 zou liggen, met zeker nog geweld in 
1981 en mogelijk ook de jaren '82 en '83, maar dat daarna de tijd van menselijke broederschap 
en gemeenschappelijke opbouw zou gaan beginnen. Ik heb nog niet van deskundigen gehoord 
dat hierin ondertussen wijziging zou zijn gekomen. Maar deskundigen zijn ook bij ons altijd wat 
aan de trage kant. Zij willen alles eerst zo zeker mogelijk weten. Ikzelf ben zeker op dit gebied 
geen deskundige 
 
Toch geloof ik, dat reeds het jaar 1975 het begin zal zijn van een algehele vernieuwing. Want 
dan moeten deze krachten toch op aarde geheel tot ontplooiing zijn gebracht, dan moet de 
Christus-geest weer geheel en lichtend werkzaam zijn. Dan moeten al de mensen die op dit 
ogenblik halfbewust iets bezitten, wat zij een ‘gave’ noemen, de poorten naar de gehele 
werkelijkheid weer openbreken. Volgens mij zullen dan steeds meer mensen gaan beseffen dat 
zij andere mogelijkheden en kwaliteiten bezitten, en daarvan gebruik gaan maken. Ik meen dat 
dit mogelijk zal zijn voor zovele mensen, dat men - menselijk gezien - zal kunnen zeggen: hier 
en nu begint de grote verandering. Hier gaat de grote en bewuste ontwikkeling van de mens 
naar Aquarius toe beginnen. 
 
Dat is hetgeen ik wilde zeggen. Hebt u commentaar?  
 

Vraag: Heeft dit iets te maken met hetgeen Blavatsky 100 jaren geleden zei, of is dit van 
nog grotere orde? 

Antwoord: Er is in woorden een overeenstemming. Maar besef wel, dat het mij aan woorden 
ontbreekt om iets van de grootsheid van deze ontwikkelingen geheel duidelijk te maken. Het is 
een dermate groot kosmisch gebeuren, waarbij zovele vlakken van bewustzijn en kracht een rol 
spelen, dat ik mij afvraag of een mens - hoe bewust ook - dit kan hebben gezien. Zeker is het, 
dat in een dergelijk geval ook zo iemand niet het geheel in woorden zou kunnen uitdrukken. 
Daarom moet ik wel zeggen: Dit weet ik niet zeker. 
 

Vraag: Heeft dit ook iets te maken met het ontstaan van een z.g. zesde wortelras? 
Antwoord: Je zou het zo wel kunnen stellen, maar het lijkt mij beter het begrip ‘ras’ dan voorlopig 
verder buiten beschouwing te laten. Mij lijkt het beter te spreken over een éénwording van de 
mensheid, waarin de rassen zich langzaam maar zeker in het menszijn op kunnen lossen, daar 
niet langer uiterlijke kenmerken, maar geestelijke bereikingen en mogelijkheden voor deze 
nieuwe ontwikkelingen in het menselijk zijn bepalend worden. Wanneer wij spreken over ras, 
denkt men aan uiterlijke kenmerken. Het zijn innerlijke en mentale eigenschappen die het 
‘nieuwe ras’ zullen bepalen, geen uiterlijkheden. Daarom lijkt het mij duidelijker, wanneer wij 
de term ‘ras’ zoveel mogelijk vermijden. 
 

Vraag: Hoe ziet u de energiecrisis, waarover zoveel gesproken wordt? 
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Antwoord: Er is geen werkelijke crisis. Er is alleen maar een te groot nutteloos verbruiken van 
energie. En wat de met veel tamtam verkondigde schaarste aan aardolie en aardgas betreft: die 
is nog niet zo erg, maar die schaarste is natuurlijk een goed argument voor prijsverhogingen, 
vooral wanneer je daarvoor als handelaar zelf steeds meer moet gaan betalen. Bovendien: een 
artikel dat schaarser wordt, levert meer op tot, de mensen besluiten het verder maar zonder te 
doen. Dan dalen de prijzen na enige tijd wel weer en is er opeens weer voorraad genoeg. En 
zelfs degenen die eerlijk menen, dat het bouwen van atoomcentrales nu reeds noodzakelijk is, 
gaan uit van het standpunt dat de mens steeds meer moet doen met elektriciteit, dat de mens 
a.h.w. het bedieningsorgaan moet worden van een consumptie-voertuig, waarbij hij zijn benen 
niet moet gebruiken, maar alles op wieltjes doet en daarbij zelfs nog moet vergeten dat hij ook 
nog bv. kan fietsen.  
 
Men vergeet dat het mogelijk is goed te wassen, zonder dat eenieder een grote machine 
daarvoor bezit, dat men ook zonder elektrische fruitpers of deegkneder vruchten kan persen en 
deeg kan maken enz. enz. Je kunt zelfs je eigen verstand eens gebruiken en een tijdje niet naar 
Peyton Place kijken, of voyeur gaan spelen bij de buren, wanneer je dergelijke scènes niet kunt 
missen. Er zijn vele mogelijkheden om energie te sparen. Er wordt op het ogenblik zoveel energie 
en grondstof overbodig verspeeld, dat de schaarste voor het merendeel daarvan het gevolg is. 
Er worden voortdurend producten vervaardigd, waar u het beter zonder zou kunnen doen, dit 
ten koste van veel energie. Men wil een soort wegwerpmaatschappij scheppen. Maar wanneer 
men werkelijk zijn overbodig of nutteloos verbruiken van energie tot de helft beperkt, zal er de 
eerste honderden jaren zelfs geen sprake kunnen zijn van een werkelijk energietekort. 
 

Reactie: Maar de mensen zijn zo verwend en zo weinig gedisciplineerd, dat het niet weinig 
moeite zal kosten hen dit misbruik af te leren. 

Antwoord: Sluit de kraan maar zo nu en dan af, lever minder benzine, beperk de energie- 
leveringen en sluit zelfs zo nu en dan de waterleidingen af onder het motto: mens, loop naar de 
pomp. Dan blijkt de noodzaak een goede leermeester te zijn. Kortom: leer in te zien dat je vele 
dingen niet werkelijk nodig hebt. De mens moet gewoon terugkeren van de te grote complexiteit 
van zijn eigen leefwijze. En dat gebeurt ook wel. Het begin van deze mentaliteitsverandering is 
er. Houdt er verder rekening mee dat dezelfde groepen die nu spreken over dreigende 
energietekorten, de noodzaak grondstoffen terug te winnen, de noodzaak dat de mensen zich 
wat beperken, gelijktijdig propageren: koop liever elk jaar een nieuwe auto, want dat is veiliger, 
koop kleuren-tv. want u weet niet wat u mist. Zij noden u om a.u.b. het super-de-luxe wittebrood 
te eten, ‘want dat is gezonder’ en vertellen u dat u werkelijk bespoten fruit dient te eten, want 
wormstekige appels smaken niet. Men roept u met melk meer mans toe en houd dit vocht dan 
eerst 10 dagen in de koeltank etc. etc. 
 
Ga eens na hoeveel kosten en energie verspild worden aan het opslaan van producten gedurende 
lange tijd, om vooral de prijs daarvan te kunnen beheersen. Hoeveel aan energie zou een 
boterberg kosten bv.? Hoeveel energie zou het kosten om een melkomzet tot stand te brengen, 
waarbij de melk gemiddeld tussen de 10 en 14 dagen na de winning eerst bij de consument 
terecht komt? Wat zou dat kosten? Hoeveel energie kost het om eerst meel zodanig uit te malen, 
dat het een groot deel van zijn voedzame bestanddelen verliest, om daarna chemicaliën te 
maken, waarmee die tekorten worden opgeheven en vervolgens een superbakmethode door te 
voeren, waarbij je datzelfde brood dan netjes in papier gewikkeld kunt aanvoeren? Maar het is 
wel zeer bijzonder brood: laat het maar eens een tijdje lang liggen, dan ziet u dat het alle kleuren 
vertoont, van oranje via geel en groen tot blauwzwart. Want dankzij al deze energie en kosten 
vergende bewerkingen is het dan wel tot zelf kleurend witbrood geworden. 
 
Maak de mensen eens duidelijk hoe de zaken liggen en maak eveneens duidelijk dat zij niet 
machteloos zijn. Wanneer eenieder zegt: “die rommel wil ik niet, dat doe ik niet”, dan past de 
maatschappij zich heus wel aan. M.a.w.: veel van de misbruiken die er zijn, worden door u zelf 
tot stand gebracht. De gehele energie- en grondstoffencrisis wordt alleen tot waarheid, wanneer 
de menselijke mentaliteit gelijk blijft.  
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Ik echter meen dat op korte termijn in die menselijke mentaliteit aanmerkelijke veranderingen 
op gaan treden. Wat betekent, dat ook deze problemen dan geheel anders komen te liggen. 
 

Vraag: In welke landen is sprake van mogelijke hysterie, die de Witte Broederschap tegen 
wil gaan? 

Antwoord: Onder meer spreekt de wereldondergangsgedachte van de Jehovagetuigen zeer sterk 
aan in delen van de USA en vreemd genoeg ook bij groepen die - under cover - werken in 
Oostbloklanden. De verkondiging van dergelijke denkbeelden, zo goed als bepaalde hindoe 
leringen, die eveneens met het einde van de wereld e.d. te maken hebben, blijken veel invloed 
in Zuid-Azië te hebben, maar vreemd genoeg ook in bepaalde delen van Afrika. Oorspronkelijk 
door voornamelijk baptisten bekeerde negers, hebben ook al in dit werelddeel een eigen half-
christelijke kerk gesticht en verwachten dat binnenkort een zwarte Jezus neer zal dalen op aarde, 
die tevens de superioriteit van het zwarte ras zal vastleggen. Het gaat hier om splintergroepen, 
dat is waar. Maar wanneer je met procenten gaat rekenen, kun je hysterie niet meer verklaren. 
Massahysterie wordt steeds weer veroorzaakt door een in verhouding tot het gebeuren kleine 
invloed, die op een gegeven ogenblik, wanneer een spanning of toestand bestaat, met zijn 
benaderingen, suggesties en verklaringen anderen - tijdelijk vaak - dermate beïnvloedt, dat men 
buiten elke redelijkheid om reageert met alle gevolgen daarvan. 
 
Indien u een voorbeeld wilt hebben van de reacties die een dergelijke kleine groep tot stand kan 
brengen, wijs ik u op het aantal leden van de NSDAP in Duitsland in het jaar 1923. Een kleine 
groep van enkele duizenden mensen, een zeer gering percentage van de gehele bevolking, 
bracht binnen 10 jaren een algehele verwijdering van de redelijkheid en werkelijkheid tot stand 
bij meer dan de helft van het Duitse volk. Vergeet daarbij niet, dat de ondergangsgedachte voor 
vele mensen die in deze wereld geen uitweg zien, of geen erkenning meer menen te kunnen 
vinden, aanvaardbaar is. Indien er bovendien een uitverkiezingsgedachte of een zelfrecht- 
vaardigingbehoefte een rol speelt, zijn deze mensen onder omstandigheden zelfs in staat de 
ondergang vanuit zichzelf tot stand te brengen. Ik kan meer van deze voorbeelden geven. De 
patroon in de ontsteker van een atoombom omvat een potentieel aan energie, dat nog niet in 
10.000sten van de energie van de bom kan worden uitgedrukt. Toch kan deze ontsteker een 
verwoesting van een grote stad veroorzaken, terwijl de atoombom zonder deze ‘wapening’ niet 
kan exploderen. Mogelijk dat dit voorbeeld duidelijk maakt, waarom de Witte Broederschap’ 
ongerust is over de reacties van kleine minderheden in bepaalde omstandigheden. 
 
Ik moet nu eindigen. Dank u voor uw belangstelling en aandacht. 
 
Goedenavond 
 

ESOTERIE 
 

 
Goedenavond, vrienden.  
 
Ik beschik helaas niet over al te veel tijd en moet toch u enkele punten van meer esoterische 
aard voorleggen. Het lijkt mij het beste, dat ik mij dan maar tot enkele opmerkingen beperk. 
 
Esoterie is het erkennen van de innerlijke waarden, waardoor het uiterlijk bestaan eerst werkelijk 
zijn betekenis voor ons verkrijgt. 
 
Esoterisch streven is het zoeken naar de innerlijke weg en de innerlijke waarden, waarbij echter 
alle betekenis van het eventueel bereikte, bepaald zal worden door de wijze waarop men dit tot 
uiting brengt. 
 
Velen spreken van esoterie, terwijl zij in wezen een vorm van zelfadoratie plegen. Besef daarom 
altijd weer dat u niet volmaakt bent of kunt zijn.  
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Besef, dat er in u altijd waarden bestaan, daar u anders hier niet zou leven en tracht met de 
erkende waarden een zo groot mogelijke harmonie en vrede in uzelf te bereiken. Dit is de beste 
weg tot bewustwording. 
 
Wat wel kort en krachtig is uitgedrukt. Ik zou er ook een half uur over kunnen doen en niet meer 
zeggen dan ik nu gedaan heb. Ik wil echter aan het gezegde nog enkele conclusies verbinden. 
 
Het wezen van de mens wordt bepaald door datgene wat hij droomt omtrent zichzelf en datgene 
waarin hij voortdurend weer meent te falen tegenover zichzelf. De mens beseft daarbij 
gemeenlijk niet dat veel van hetgeen hij tot stand brengt, bepaald wordt door hetgeen hij is, en 
niet onder zijn wezenlijke beheersing valt, terwijl veel van hetgeen hij droomt slechts een 
compensatie vormt voor alles, wat hij onvermijdelijk moet beleven. 
 
Ik geloof dat alles in het bestaan zijn zin heeft. Juist deze zin van het leven, maakt het ons vaak 
onmogelijk onze zin te krijgen. Wanneer wij in alles onze zin zouden krijgen, zou ons leven 
daardoor onmiddellijk zinloos worden. 
 
De zin van het leven wordt mede bepaald door het conflict, het probleem, en daarmee ook door 
de verandering. Bewustwording is een proces, waarbij de wijze waarop het ik zichzelf beschouwt 
voortdurend verandert, terwijl de functie van het ego in de totaliteit voortdurend gelijk blijft. 
 
Men meent, dat men zichzelf kan verbeteren. Dit is een illusie. Men kan slechts beter beseffen, 
wat men is en daardoor zijn eigen mogelijkheden harmonischer en juister gebruiken, zo voor 
zich een bewustere en vrediger wijze van leven en beleven tot stand brengende. 
 
De situatie in de wereld geeft over het algemeen aanleiding tot vele opmerkingen, waarbij er 
echter slechts weinige een esoterisch karakter hebben. Toch zou ik in dit opzicht een poging 
willen wagen: 
 
De innerlijke waarde van hetgeen in de wereld gebeurt, is niet gelegen in het gebeuren zelf, 
maar in de betekenis die de mens in zich daardoor voor zichzelf en t.a.v. de wereld weet te 
verkrijgen. De betekenis die je hebt in de wereld, kun je echter nooit zelf bepalen. De wereld 
bepaalt de betekenis die je voor de wereld hebt. Voor jezelf bepaal je slechts welke betekenis 
het bestaan voor je heeft en welke krachten je binnen dit bestaan als deel van jezelf kunt 
aanvaarden en erkennen. 
 
Een collega in deze Orde, die reeds langer dan ik dit werk doet, heeft mij vele malen verheugd 
en verbluft met zijn vermogen kort uit te drukken, wat ons anderen een betoog van uren schijnt 
te vergen. Ik wil voor het volgende deel zijn stijl als voorbeeld kiezen. Dit, omdat ik heb leren 
beseffen, dat kortheid daarin meestal gepaard gaat met duidelijkheid: 
 
Goed en kwaad zijn geen concrete waarden. Het zijn waarderingen, door ons gegeven aan 
verschijnselen buiten onszelf, waardoor wij echter mede komen tot een beoordeling van onszelf. 
Er is een kracht, waaruit alles voortkomt. Wanneer wij een deel daarvan verwerpen, verzetten 
wij ons tegen die kracht. 
 
Wanneer wij alles aanvaarden, maar daarin trachten zo juist en harmonisch mogelijk onszelf te 
zijn, erkennen wij de kracht die ons voortbrengt en in standhoudt in zijn geheel, en daarnaast 
erkennen wij onze betekenis in, door en met die kracht. Dit laatste is voor ons het belangrijkste. 
 
Vele mensen houden zich voortdurend bezig met het bekritiseren van de fouten van anderen. 
Het is hierdoor dat de wereld zelden werkelijke vooruitgang boekt. Laat ons dus niet anderen 
bekritiseren, maar constateren en op grond van het geconstateerde innerlijk, juist en zo 
harmonisch als voor ons mogelijk is reageren. Op deze wijze kunnen wij de harmonie bewaren 
met de wereld en zullen wij onze functie in het geheel volgens mij op de meest juiste en meest 
aangename wijze vervullen. 
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Vele mensen gaan uit van het standpunt, dat deze aarde een tranendal is. Zij vergeten daarbij 
kennelijk dat zij dit dankzij de mensen is. Indien de mens niet meer het tranendal zoekt, of eigen 
meerwaardigheid te midden van minderen, maar het paradijs waarin wij allen met God kunnen 
wandelen, zal hij krachtens zijn innerlijk vermogen en zijn verbondenheid met de totaliteit dit 
paradijs zelfs in uw wereld terug kunnen vinden. 
 
Het paradijs ontvlucht ons niet, wij ontvluchten het paradijs. Mensen zijn bang voor het geluk, 
zijn bang datgene te aanvaarden, wat is. Geesten ook proberen steeds weer te ontvluchten aan 
datgene wat de werkelijkheid van hun bestaan uitmaakt. Wanneer wij niet meer vluchten, maar 
aanvaarden en uitgaan van datgene wat door ons wordt ervaren en erkend, zullen wij de 
waarheid in onszelf kunnen vinden. 
 
God is het grote woord, dat de mens voortdurend gebruikt, wanneer hij niet in staat is zich met 
zijn rede te rechtvaardigen. M.a.w.: God is voor de mens meestal een samenvatting van zijn 
verwachten en een onderstreping van zijn behoefte, gelijk te hebben. Laat ons deze fout niet 
maken. Wanneer wij in onszelf iets bereiken, dat God is, laat ons die God beleven, maar niet 
aannemen, dat Hij gelijkvormig voor eenieder op deze wijze moet bestaan. 
 
Laat ons vooral niet trachten anderen te overtuigen van de noodzaak altijd te offeren. Het zijn 
dwazen, die offeren; het zijn wijzen die vrijelijk geven, waar zij de noodzaak daartoe in zich 
erkennen. Er is hierin een groot verschil. 
 
Herinner u ook, dat er geschreven staat: Gij zult de muil van de os, die daar dorst, niet binden. 
Dan zult gij ook niet degene, die een arbeid verricht, het recht willen ontzeggen daaruit zijn nut 
volgens zijn behoeven te putten. Indien gij zelf een nut of waarde wenst, die een ander bezit, 
werk ervoor, streef ernaar. Indien gij gaven verlangt, onderzoek uw innerlijk en aanvaardt de 
gaven die gij blijkt te bezitten zonder deze te verwerpen en te roepen om datgene, wat u niet 
eigen is. Eerst dan zult gij waarlijk bereiken. 
 
Geloof is een innerlijke zekerheid, welke verhuld wordt in onredelijke verklaringen. Laat ons de 
verklaringen terzijde stellen en zoeken naar de innerlijke zekerheid om daaruit te leven. Dan 
putten wij daaruit de kracht, die wij van node hebben en zal de juistheid van het innerlijk 
beleefde zich steeds weer manifesteren. Indien wij echter van de verklaringen uit willen gaan, 
zullen wij voortdurend het tegendeel rond ons zien geschieden van alles wat volgens de 
verklaringen redelijk of zelfs onvermijdelijk scheen. 
 
Ik heb getracht kort te zijn, maar kortheid is een bijzondere kunst. Ik vroeg onze vriend mij 
inzicht te geven in zijn werkwijze, waarop hij mij voorstelde hem een vraag te stellen. Ik vroeg 
hem: Wat is geluk? Hij antwoordde: gebrek aan zelfmedelijden. Daarop vroeg ik hem: Wat is 
kosmische waarheid? Zijn antwoord: datgene wat je overhoudt, wanneer je al je illusies verliest. 
Ten laatste vroeg ik hem: Weet jij wat God is? Hij antwoordde mij: wanneer ik dat zou weten, 
zou je voor mij op je knieën liggen en zou ik je niet op je vragen hoeven te antwoorden. 
 
Mijn les hieruit: wanneer wij wijsheid zoeken en kosmisch bewustzijn uit willen drukken, is het 
belangrijk dat wij kort leren zijn en zo kort en klaar mogelijk formuleren, wat wij willen zeggen. 
Indien wij onze gezegden willen rechtvaardigen, verhullen wij daarmee alleen voor anderen wat 
wij probeerden duidelijk te maken. Bovendien: door onszelf te dwingen, kort en duidelijk te zijn, 
maken wij onszelf duidelijk, wat er in ons leeft en wat wij weten, terwijl wij een weg vinden om 
de wereld te doen verstaan, wat er in ons leeft. 
 
Hiermede moet ik eindigen. Ik dank u allen voor uw aandacht.  
 
d.d. 17 augustus 1973 
 
ATTENTIE: Vrijdag, 31 augustus 1973 is er geen bijeenkomst in de zaal. 
 


