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DE NIEUWE LIJN 

 
13 juli 1962 

 
Goedenavond, vrienden, 
 
Wij zijn niet alwetend of onfeilbaar. Wat het programma van hedenavond betreft, daar mag ik 
wel van zeggen, dat wij hiervan alles weten. Wanneer ik dan ook voor mijn betoog een titel 
moet kiezen, zo zet ik er boven: 
 

DE NIEUWE LIJN 
 
 

Waarmee ik natuurlijk niet de nieuwe lijn bedoel, zoals deze door de mode wordt gelanceerd. 
Want de vraag, of een rok een paar decimeter lager of hoger zal worden, de vraag of er een 
splitje wordt aangebracht in de jas van de heer, is uiteindelijk toch niet zo belangrijk. Wat is 
voor ons belangrijk? In de eerste plaats zijn er in het laatste halfjaar een groot aantal 
geestelijke en ook vele belangrijke stoffelijke wijzigingen op aarde kenbaar geworden. Wij zullen 
ons in ons werk daarbij aan moeten passen. Deze wijzigingen brengen met zich, dat wij in 
dezelfde positie komen, als menig moderne grootindustrieel. Wij hebben personeelsmoeilijk- 
heden. Er is veel te doen, terwijl ons werkterrein zich in de laatste maanden aanmerkelijk heeft 
uitgebreid. Dit brengt met zich, dat wij niet altijd voor elk deel van een bijeenkomst een 
afzonderlijke spreker ter beschikking kunnen stellen. Dit is op zichzelf niet ernstig, want gezien 
de banden, die er tussen de leden van onze Orde in de geest bestaan, kan praktisch elke spreker 
zo nodig waarnemen voor elke andere spreker. Belangrijker voor u is het, dat ook de wijze, 
waarop scholing wordt gegeven, aanmerkelijk zal moeten veranderen. Ook deze zal immers 
aangepast moeten worden aan de mogelijkheden en noodzaken van deze tijd. 
 
Allereerst vraag ik nu uw aandacht voor alles, wat daarvan in ons jaarprogramma reeds 
onmiddellijk zichtbaar is geworden. U zult ontdekken, dat de zogenaamde inwijdingsgroep en de 
esoterische school samen zijn gesmolten tot een nieuwe groep. Deze hebben wij de esoterisch- 
magische groep genoemd. Ofschoon wij gaarne op dezelfde voet als voorheen voort zouden zijn 
gegaan met het meer directe inwijdingswerk en ook de esoterische school goede vruchten heeft 
afgeworpen, kan het op een bepaald moment noodzakelijk worden om te vernieuwen. Wij 
moeten in dit geval vernieuwen om de loop van de gebeurtenissen voor te blijven. 
 
De geestelijke krachten, die in de wereld werkzaam zijn en nu al merkbaar beginnen te worden, 
zullen zich in het komende jaar aanmerkelijk sterker manifesteren. Wanneer deze krachten zich 
op aarde gaan openbaren, zo zullen wij de mogelijkheid moeten bezitten zonder te grote 
wijzigingen in de stof ons daaraan onmiddellijk aan te passen. Daarbij zal enerzijds de nadruk 
ongetwijfeld komen te liggen op het gebied, dat wij wel magie noemen. Want het gebruik maken 
van de in de natuur optredende krachten die niet algemeen bekend zijn - of door de moderne 
natuurwetenschappen nog niet zijn aangetoond - valt, vooral wanneer zij ongeacht de 
resultaten daarvan niet officieel aanvaard zijn, toch nog wel onder de magie. Daarnaast is ook 
de esoterie in deze dagen buitengewoon belangrijk. Zelfkennis, inzicht in het eigen innerlijk 
wezen, wordt wel zeer noodzakelijk, wanneer men zich als mens moet gaan oriënteren in een 
wereld, die met al zijn toenemende spanningen en onberekenbare conflicten steeds verwarder 
schijnt te worden. Wij weten wel, dat de mensheid zich aan de toenemende spanningen en 
verwarringen pleegt aan te passen, door daarvoor eenvoudigweg blind te worden. Men merkt 
eenvoudig niet meer zo, wat er gaande is. 
 
Door ons werd aan het begin van het jaar - dus meer dan 6 maanden geleden - gezegd, dat er in 
Berlijn nieuwe spanningen en problemen zouden rijzen, waarbij o.m. schietpartijen, 
waarschijnlijk allereerst in de buurt van de Branderburger Tor. Iemand heb ik horen opmerken, 
dat dit een onjuiste voorspelling was; want, zo merkte deze persoon op, iets opzienbarends is 
daar toch werkelijk niet gebeurd... . Toch zijn daar - alleen in de laatste vier maanden - 
minstens twaalf vuurgevechten geweest tussen de oostelijke en westelijke politie. Aan beide 
zijden zijn doden gevallen. Men heeft weliswaar geen tanks aan laten rukken, maar is op het 
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ogenblik aan beide zijden bezig een complete verdedigingsgordel op te bouwen en heeft zelfs 
zwaardere wapens in reserve, maar onmiddellijk bruikbaar opgesteld. Dit geschiedde aan beide 
zijden. Dit werd - zij het vaak niet op onopvallende wijze - gepubliceerd. Wij hadden o.i. 
volkomen gelijk. Maar de mensen schijnen dit niet in te zien. Ons werd tenminste 
voorgehouden: wanneer dit alles is, wat u te voorspellen hebt, kunt u het beter laten... . Toch 
speelt dit in de huidige ontwikkelingen een belangrijke rol, want de verhouding tussen Oost- en 
West-Duitsland wordt onder de oppervlakte door de conflicten in Berlijn aanmerkelijk 
verscherpt. Dit betekent zowel voor de Russen als voor de westelijke machthebbers een 
probleem, waarvoor men absoluut een oplossing zal moeten vinden en wel binnen afzienbare 
tijd. Een oplossing zal niet zo gemakkelijk gevonden kunnen worden, tenzij men bereid is op 
eigen politieke verklaringen en beloften terug te komen. Voor zoiets voelt geen van de beide 
partijen iets. Het zal ons niet verbazen, wanneer dit probleem binnen anderhalve maand weer in 
het zoeklicht van de publieke belangstelling komt te staan.  
 
Overigens zal het merendeel van het conflict zich voornamelijk op hoger politiek niveau 
afspelen, zodat de daarin verborgen dreigingen de doorsnee mens wel weer zullen ontgaan. De 
doorsnee mens beschermt zich tegen de huidige verwarringen door eenvoudig doof en blind te 
worden voor alles wat er gebeurt. Er zijn 36 Amerikaanse atoomproeven genomen. Wie praat 
daar nu nog over? Ja, die ene proef hoog in de atmosfeer vindt men minder leuk. Het is niet zo 
aardig, dat men dit gedaan heeft, ook al heeft deze proef geheel andere resultaten opgeleverd, 
dan men verwacht had, maar daarover maakt men zich niet druk. "Het staat maar achter in de 
kranten, dus is het niet belangrijk", behalve natuurlijk voor diegenen, die te lijden krijgen onder 
de inwerkingen van radioactieve uitval.  
 
Deze mentaliteit zullen wij moeten bestrijden. Dit is alleen mogelijk door steeds sterker de 
nadruk te leggen op de noodzaak tot realistisch denken, tot het verkrijgen van zelfkennis en 
tevens de mens te wijzen op bepaalde psychologische facetten van zijn wezen. Daarnaast 
dienen wij de mens te wijzen op de mogelijkheid in te grijpen door niet algemeen aanvaarde 
krachten binnen zijn eigen wezen te gebruiken; een soort magie dus. Wij zijn niet in staat de 
gehele wereld te beheersen; zelfs indien wij deze mogelijkheid wel zouden bezitten, zouden wij 
van deze mogelijkheid geen gebruik mogen en willen maken. Wat wij wel doen is: de 
eenvoudige mens te instrueren, zodat hij zich langzaamaan bewust wordt van de achtergrond 
van het werkelijke leven waarin de geestelijke krachten voor hen te bereiken zijn en te wijzen 
op de vele situaties, waarin krachten uit de geest hem kunnen helpen. Het zal u duidelijk zijn, 
dat deze nieuwe groep, die voor het komende jaar wel de topgroep is, aan praktische 
beschouwingen op dit terrein gewijd zal zijn. Verder hopen wij, dat dit een groep zal zijn die 
onmiddellijke resultaten afwerpt - ongeacht het aantal deelnemers - zowel op het terrein van 
bewust gebruikte en gerichte gedachtekracht, als op het gebied van milieu- en sfeerbeheersing. 
 
Zoals u ziet, brengt reeds de eerste vernieuwing, die ik nu met u bespreek, een belangrijke 
verandering, een nadruk op grotere praktische mogelijkheden, die in het heden zullen groeien. 
Wij hebben dus geen wijzigingen aangebracht om nu eens met iets nieuws te kunnen beginnen. 
Integendeel, degenen, die het programma gelezen hebben, zullen daarbij wel ontdekken, dat 
wij - zover maar mogelijk was - de oude indelingen hebben gehandhaafd en de oude gebruiken 
hebben gevolgd. Toch zal het u zijn opgevallen, dat beide andere cursussen - zowel cursus I als 
cursus II - in groepen zijn verdeeld. 
 
In de eerste cursus vinden wij twee afzonderlijke reeksen van lezingen. De eerste reeks van 
lezingen, die de voornaamste kan zijn, legt in het bijzonder de nadruk op zelfkennis, 
psychologie, de sferen, kortom, op alles, wat er in de wereld en de mens bestaat, gezien vanuit 
een esoterisch niveau. Hierbij wordt getracht de leerlingen een inzicht te geven in de mens, in 
alles, wat die mens in deze dagen drijft en beweegt. Daarnaast zal men natuurlijk ook trachten 
duidelijk te maken, wat de mens zelf kan doen door het gebruik van zijn innerlijke krachten en 
vermogens. 
 
De tweede reeks brengt het werken uit de sferen onder de aandacht. Zij geeft de mogelijkheden 
en ontwikkelingen binnen het Ik vanuit een meer magisch standpunt zuiver weer en tracht de 
moeilijkheid tot inwijding in deze dagen duidelijker te maken. Zelfopenbaring en zelfrealisatie 
binnen de bestaande mogelijkheden en beperkingen komt eveneens ter sprake. Hier vinden wij 
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dus een cursus, die, zij het op een iets lager niveau dan de esoterisch-magische groep, 
eveneens de mensheid in staat tracht te stellen om praktisch te gaan werken. Ook hier wordt 
getracht vooral de praktische zijde van het geestelijke leven en de geestelijke mogelijkheden te 
ontwikkelen. Wij hebben immers in deze tijd weinig of niets meer aan een theorie, die alleen 
theorie blijft. 
 
Een dergelijke reeks van leringen en stellingen kan wel mooi zijn, maar wat voor zin hebben zij, 
wanneer de praktijk terzijde wordt geschoven? Op het ogenblik hebben op geheel de wereld 
ongetelde mensen de mond vol van theorieën en mooie woorden over vrede, geluk, de rechten 
van de mens. Gelijktijdig is de helft van de wereld op enigerlei wijze in strijd gewikkeld of in 
opstand. Een derde van de wereldbevolking is ondervoed, de opvoedingsmogelijkheden zijn op 
aarde slechts voor rond één kwart van de huidige mensen enigszins redelijk, en voldoen aan de 
eisen, die men op het ogenblik redelijk kan stellen. Een u alleen met de theorie bezig te houden 
is in deze dagen dodelijk, nu immers meer en meer een direct handelen wordt geëist. Alleen de 
theoreticus, die ook praktisch geschoold is, zal met zijn theorieën voor zich of de wereld 
werkelijk iets tot stand kunnen brengen. Dit is nu eenmaal een tijd, waarin daden meer en meer 
de plaats in zullen moeten gaan nemen van de al te vaak misbruikte woorden. Het zal u duidelijk 
zijn, dat cursus I wel degelijk op de praktijk zal zijn afgestemd, zodat men ook in deze cursus 
mag verwachten op de hoogte te worden gebracht van de eenvoudige middelen en methoden, 
waarmee men als mens praktisch verder kan komen. 
 
Cursus II valt deze maal in drie delen uiteen, elk een afzonderlijk onderwerp betreffende. Het 
eerste onderwerp wordt hoofdzakelijk ter oriëntering gegeven: Wereldgeschiedenis. U zult hier 
niet horen van de in de menselijke wereldgeschiedenis gebruikelijke veldslagen, de geboorte 
van Karel de Kale, het huwelijk van Philips de Goede en de slag bij Nieuwpoort. De sprekers 
zullen u de geschiedenis van de wereld, maar vooral van de mensheid voorleggen, daarbij 
schetsende, hoe deze mensheid onder druk staat van rassen, die in de evolutie zijn voorgegaan. 
Men zal u duidelijk maken, hoe de mensen - grotendeels onbewust - nog in contact plegen te 
staan met waarden uit het verleden, met krachten ook van minder stoffelijke geaardheid, 
waarvan men de werkelijke zin niet eens beseft. U zult kunnen horen, hoe deze krachten en 
rassen nog voortleven in oude legenden, hoe zij, ook in de geschiedenis van de mensheid, 
hebben ingegrepen tot op heden. 
 
Het tweede deel houdt zich bezig met de werkingen uit de onzienlijke werelden, de 
wisselwerking tussen de mensheid van heden en de geest, die de mogelijkheid schept om uit de 
ontwikkelingen van deze dagen te komen tot een periode, die als een moment suprême in de 
menselijke ontwikkeling zal kunnen worden geboekstaafd. Ook zal worden gewezen op de 
gevaren, die in deze zelfde invloeden en contacten schuil kunnen gaan; de mensheid, die haar 
taak niet besefte, tot ondoordachte handelingen voerende, die het einde kunnen betekenen van 
een ras, dat nog niet rijp was om tot een hogere trap van ontwikkeling te stijgen. Overigens zult 
u begrijpen, dat wij de laatste mogelijkheid niet als waarschijnlijk aannemen, anders zouden wij 
ons de moeite van het lering geven wel kunnen besparen. Toch ligt in dit alles de achtergrond 
van werkingen uit de geest en bewustwordingen in de mens zelf. 
 
Het derde gedeelte van de cursus houdt zich dan ook bezig met de werkingen in de mens zelf, zo 
een ieder, die de achtergronden van eigen wezen nog niet voldoende heeft leren beseffen en de 
mogelijkheden van deze tijd nog niet erkend heeft, binnenvoerende in een wereld, waarin 
zelfkennis en verantwoordelijkheid de bewustwording van de menselijke geest mogelijk maken. 
Degenen, die reeds wat verder zijn gevorderd in de esoterie, zullen - al weten zij ook nog zoveel 
omtrent eigen wezen, de geest en geestelijke krachten - ongetwijfeld nog vele praktische 
mogelijkheden in de leringen aantreffen, die hen onbekend waren. Ook zij kunnen zeker in deze 
reeks van lezingen nog iets leren. Nevenbij zal getracht worden de leerlingen enig inzicht te 
geven in de wisselwerkingen, die tussen mensen en sferen kunnen bestaan en hen aan te tonen, 
wat de mens eigenlijk is, wat de plaats van de mensheid is binnen het geheel van de Schepping. 
 
De onderwerpen van deze beide cursussen en de voorwaarden, die gesteld werden voor hen, die 
deze cursussen willen bijwonen, kunt u volledig, kort en net omschreven, aantreffen in uw 
programma. Deelnemers zullen door deze leringen leren begrijpen, wat er zich in en rond hen 
afspeelt. Ook in cursus II twee zal men trachten de leerlingen voor te bereiden op een meer 
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praktisch ingrijpen vanuit zichzelf en het ontvangen van hogere krachten en wijsheid binnen het 
eigen wezen. Hier hebt u een programma van cursusmateriaal. Denk niet, dat dit materiaal naar 
belangrijkheid alleen in verschillende groepen is verdeeld. Het is zeer wel mogelijk, dat in cursus 
II op een gegeven ogenblik dingen worden gezegd, die volgens uw oordeel veel interessanter 
zijn, dan de leringen in cursus I en omgekeerd natuurlijk. De onderwerpen, het geheel van de 
stof, is ingedeeld aan de hand van de voor het volgen ervan noodzakelijke geestelijke rijpheid, 
want wat in cursus II nog niet gezegd kan worden, de aanwijzing, die in cursus II te veel tijd, te 
uitgebreide verklaringen en betogen zou vergen, kan door de rijpere leerlingen in cursus I 
waarschijnlijk zonder meer worden aanvaard en begrepen. Daardoor vermijden wij een tijd- 
rovend vraag- en antwoordspel; iets, wat wij overigens in het komende jaar - gezien het 
beschikbaar aantal sprekers - de belangrijkheid van de stof en de beschikbare tijd in toenemen- 
de mate zullen doen. 
 
Dit waren dan de cursussen. Daarnaast vinden wij dan een reeks van onderwerpen - gekozen uit 
een door ons verstrekte lijst - die behandeld zullen worden op besloten discussieavonden. Op 
een dergelijke bijeenkomst is het - helaas - niet altijd mogelijk direct en eerlijk tot een discussie 
te komen. Menigeen voelt zich overdonderd door de kennis en wijsheid van de inleider, terwijl 
men ten tweede niet altijd tevoren geheel zal weten, waaraan men met het onderwerp nu 
eigenlijk toe is. Een ieder, die de gegeven onderwerpen, zowel voor de besloten discussie als 
voor de aan discussie gewijde vrijdagavonden, naziet, zal opmerken, dat ook hier de nadruk ligt 
op o.m. magie. Ook hier wordt de nadruk in toenemende mate gelegd op de praktijk, de 
praktische toepassing van kennis enz.. Deze onderwerpen gaan van de betekenis en inwer- 
kingen van kleuren tot duistere magie en voodoo, van praktisch toepasselijke magische wetten 
en mogelijkheden in deze dagen, tot een omschrijving van de kosmos, de tijdloze wereld en de 
mogelijkheden en krachten uit het verleden. 
 
Ook hier hebben wij te maken met twee reeksen van onderwerpen, die uiteindelijk toch één 
geheel vormen. Dat de titels hier en daar onduidelijk zijn, een grote speelruimte latend aan de 
inleider, is niet zonder opzet geschied. Met opzet hebben wij de titels zó gekozen, dat u 
ongeveer kunt weten, wat er ter sprake zal komen, zodat u dus een lezing zult kunnen kiezen, 
die voor u bijzonder interessant is en u zo nodig over bepaalde onderwerpen tevoren enigszins 
kunt informeren. Aan de andere kant zullen wij, door een zekere vaagheid te laten bestaan, het 
geheel van de discussieavonden tot een aaneensluitende reeks van lezingen maken. De grote 
verschillen van onderwerp hoeven nog niet te betekenen, dat de lezingen ook werkelijk geheel 
los van elkaar zullen staan.  
 
In het komende jaar hopen wij een geheel te scheppen, dat - aan het einde van dit jaar - een 
informatie bevat over vele onderwerpen en hun geestelijke zowel als stoffelijke mogelijkheden. 
Vooral in de besloten bijeenkomsten zal de nadruk sterk komen te liggen op de esoterische 
waarden van de onderwerpen, terwijl in elke discussie zoveel mogelijk aandacht zal worden 
besteed aan geestelijke krachten, paranormale vermogens en bepaalde magische capaciteiten 
of mogelijkheden van de mens. Ook de wereld zelf en haar toestand zal mede ter sprake komen. 
Natuurlijk kunnen wij op een discussieavond niet altijd zo ver gaan met praktische raadgevingen 
en wenken, als wij wel zouden wensen. Maar wij hopen op deze discussieavonden een 
belangstelling te wekken bij de toehoorders, die later - zij het via onze cursussen, of een andere 
weg - zal voeren tot een juistere oriëntatie van de mens in de wereld van heden. 
 
Een wijziging vindt u ook in de opzet van de zondagmorgenbijeenkomsten. Hier is een groep 
voorzien, die alleen inwijding zal krijgen, terwijl daarnaast een besloten groep wordt gevormd, 
die op de zondagmorgen aangepaste leringen en lessen zal krijgen. Dit onderscheid is door ons 
bewust aangebracht. Het blijkt, dat er vele mensen zijn, die op een zondagmorgen gaarne het 
voldragen wijdingsvolle woord horen, waarbij de geestelijke en esoterische achtergrond niet 
ontbreekt. Er zijn ook mensen, die er meer voor voelen op een zondagmorgen zich met meer 
concrete waarden bezig te houden. Voor deze zullen wij in lessen mogelijkheden, inzichten enz. 
behandelen, die men niet alleen maar hoeft aan te voelen. Bij deze meer directe en praktische 
leringen zal er naar worden gestreefd om,  zo mogelijk aan de hand van actuele ontwikkelingen, 
een reeks van lessen te geven, die naast een verdere persoonlijke ontwikkeling a.h.w. een 
aanpassing van eigen leven en wezen aan de omstandigheden van week tot week mogelijk 
maken. 
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Let wel: geen prognoses. Wel zal gebruik worden gemaakt van alle kenbare ontwikkelingen en 
tendenzen, terwijl een beroep gedaan zal worden op de redelijke vermogens van de mens, en 
inzicht gegeven worden in de situatie op de wereld en nadruk zal gelegd worden op alles, wat 
vanuit de geest zal gedaan worden om op de menselijke wereld iets tot stand te brengen. 
Dankzij de verdere inhoud van de lessen zullen degenen, die deze richting volgen, zich in staat 
gesteld zien met de Lichtende krachten uit de geest bewust mee te werken.  Op de ochtend, dat 
wijding wordt gegeven, zal gepoogd worden juist voor degenen, die het verstandelijke argument 
minder attractief vinden, sfeer en stemming te doen overheersen. In vele gevallen zullen de 
leerlingen worden geconfronteerd met lessen, die op het vlak van de incantaties of van de 
dichterlijke verrukking liggen. Daarbij zal de sfeer zo zorgvuldig gemoduleerd worden, dat ook 
zij wel degelijk aanpassingsmogelijkheden binnen het kader van het wereldgebeuren en de 
geestelijke invloeden schept. Hieruit blijkt wel, dat ook deze indeling na rijp overleg tot stand 
kwam met het doel een zo groot mogelijk aantal mensen zo intensief mogelijk te kunnen 
bereiken. 
 
Of er op een bijeenkomst veel mensen zijn, of maar weinigen, maakt voor ons in de geest maar 
weinig verschil uit. Wij kunnen ons aanpassen, maar voor de mens kan het zeer belangrijk zijn 
na te gaan, of hij de mogelijkheid vindt zich binnen een bepaalde cursus of lezing aan te passen 
dan wel niet. Wij zullen trachten zo gunstig mogelijke condities te scheppen. En dit bracht ons 
tot een wijziging in de opzet van de vrijdagavondbijeenkomsten. Tot op heden kende u daar een 
drie- of vierwekelijkse "vraagavond". Dergelijke avonden bestonden uit een korte lezing, waarna 
in een vaak razend tempo lange reeksen van vragen werden afgewikkeld. Men sprak bv. tijdens 
het eerste deel van de avond over de mogelijkheid tot ontwikkeling van Lichtende krachten 
binnen het Ik, om na de pauze achtereenvolgens antwoord te geven op vragen als: "Wat denkt u 
van Soekarno? Leeft een hond in de geest nog verder, wanneer hij dood is? Is crematie pijnlijk? 
Gelooft u aan zielsverhuizing? Enz.". Het geheel werd dan afgerond en bekroond door het 
Schone Woord. Het zal u duidelijk zijn, dat, wanneer wij trachten een steeds grotere en 
intensere werking te bereiken, het beter zal zijn dergelijke heterogeen samengestelde avonden 
niet meer te houden. Daarvoor in de plaats kunnen wij zo nu en dan een avond geven, die 
geheel gewijd is aan het stellen van vragen, bv. eens in de 4 of 3 maanden per jaar, naargelang 
er behoefte aan een dergelijke bijeenkomst bestaat.  
 
Dan kan op een avond geheel worden afgedaan, wat er aan vragen nu werkelijk beantwoord 
moet worden, terwijl de antwoorden waarschijnlijk uitvoeriger kunnen zijn. Zouden bepaalde 
problemen in kleinere kring besproken moeten worden, dan zullen wij zoveel mogelijk sprekers 
ter beschikking stellen, maar dient een afzonderlijke zitting hiervoor belegd te worden. De 
avonden zelf zullen - buiten de avonden met vaststaande discussieonderwerpen - gewijd zijn 
aan één enkel thema, vastgesteld in overeenstemming met behoefte en actualiteit. Vóór de 
pauze vindt een behandeling plaats op redelijke en zo mogelijk wetenschappelijke basis, waarbij 
tevens politiek, economie enz. bezien zullen worden. Na de pauze volgt een beschouwing van 
hetzelfde thema in meer esoterische zin. Het Schone Woord blijft, gezien de grote belangstelling 
en bewondering, die velen hiervoor koesteren, gehandhaafd. Toch zult u het Schone Woord als 
een snoepje moeten beschouwen, als beloning voor het feit, dat u uw pillen zoet hebt ingeno- 
men. 
 
Misschien, vrienden, is de gedachte, dat wij veel bereikt hebben - alleen door ons programma op 
deze wijze om te stellen - wat overdreven. Toch hebben wij het gevoel, dat wij - gezien de 
omstandigheden en de activiteiten, die ook op ander terrein in toenemende mate van ons geëist 
wordt, verder rekening houdende met de steeds sterkere banden, die op het ogenblik tussen de 
verschillende broederschappen in de geest ontstaan - werkelijk hiermee een schrede vooruit 
hebben gezet. Of u ons volgen zult hierbij, is uw zaak. Uw voorzitter kan zeggen, dat u ons op 
de voet dient te volgen. Wij zijn niet zo veeleisend en zijn reeds zeer tevreden, wanneer u zo nu 
en dan enkele schreden op het geestelijk pad gezamenlijk met ons af wilt leggen. 
 
Nu zou ik gaarne op de werkingen en feiten in de stof in willen gaan. In de afgelopen reeks van 
maanden is - al hebt u dit misschien niet allen werkelijk bemerkt - op uw wereld reeds veel gaan 
veranderen. Grote politieke veranderingen, een omkeer in vele gevallen, is nu al in vele landen 
een feit geworden. Zelfs in de laatste vier maanden vonden grote veranderingen plaats door 
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uitvindingen en wijzigingen in het bewapeningsschema van vele machten. Bepaalde handels- 
belangen en economische belangen zijn - al is dit op het ogenblik nog niet altijd geheel openlijk 
toegegeven en bekend - sterk door de heersende ontwikkelingen aangetast, zodat ook op dit 
terrein veranderingen nu al plaats vinden. Misschien hebt u op deze dingen niet gelet en hebt u 
nog niet overwogen, wat voor veranderingen de crisis in augustus zal gaan brengen. Ergens 
moet een oplossing worden gevonden voor de vele problemen op economisch en ander gebied, 
en wel binnen enkele jaren. 
 
Rond 1961 is een cyclus op aarde begonnen, die vele veranderingen met zich brengt en loopt tot 
ongeveer 1967. Binnen deze periode moet een algehele hergroepering van machtsverhoudingen 
en economische bindingen op aarde een feit zijn geworden. Dit kan nimmer alleen aan de hand 
van nu geldende opvattingen en de optredende uiterlijke verschijnselen plaats vinden. 
 
Voorbeeld: wanneer de verhouding van de macht van de USA t.a.v. de rest van de wereld op dit 
ogenblik gewijzigd zou worden, zou er binnen enkele dagen een wereldomvattende oorlog 
uitbreken. Een vallen van Rusland zou hetzelfde doen gebeuren. Dit is dan ook niet aanvaard- 
baar. Wij kunnen hierin zeker geen rol spelen, gezien de gevolgen, die hieraan verbonden zullen 
zijn, maar wel kunnen wij er zorg voor dragen, dat zich meer geleidelijke veranderingen 
afspelen, zowel in de binnenlandse politiek van vele landen als in de personen, die binnen het 
politieke geheel op de voorgrond treden. Boven alles kunnen wij er in deze overgangsperiode 
zorg voor dragen, dat aan het achter de feiten aanlopen van de doorsnee mens een einde gaat 
komen. Zover wij dit kunnen tot stand brengen, zullen wij hier dan ook al het mogelijke doen. 
 
Bedenk, dat zelfs de machtigste mens op aarde niet werkelijk iets tot stand kan brengen, 
wanneer hij geen steun heeft. Deze steun kan ook de gewone mens verwerven uit de sferen, 
maar daarvoor dient hij zijn instelling te wijzigen. Jezus placht tot hen, die door Hem genezen 
werden, te zeggen: "Uw geloof heeft u behouden". Waarom? Omdat alleen, wanneer er een 
geloof aanwezig was, een aanvaarding van Zijn werken en de macht van de Vader aanwezig 
waren, het mogelijk was te helpen. Een mens die door middel van Goddelijke krachten geheel 
de wereld zou kunnen genezen, een geest, die alle Lichtende krachten op aarde kan schenken 
aan een ieder, kan niets tot stand brengen, wanneer men hem niet gelooft en hem een dwaas 
noemt. Een nieuw geloof, een andere wijze van leven, is dan ook noodzakelijk, wil vanuit de 
geest de nodige steun kunnen verleend worden. Daarom zal bv. het werk van de nieuwe 
wereldleraar - die de wereld op het ogenblik voorbereidt op het ingrijpen van grote krachten, het 
directe ingrijpen van de Grootmeester en levende kracht van de nieuwe periode - aanvaard 
moeten worden door de mensheid, maar ook de mens zelf zal in deze grote taak het zijne 
moeten verrichten. Dit is voor de mens alleen noodzakelijk, wanneer hij, de krachten in zich 
erkennende en deze aanvaardende, zonder enig voorbehoud op elk stoffelijk en geestelijk 
niveau, durft medewerken met de nieuwe invloed. 
 
Het ligt niet in mijn bedoeling mijzelf op te winden en eerder te spreken als een politicus, of een 
proselietenmaker, dan eenvoudig een programma met u te bespreken. Negen van de tien 
mensen op aarde nemen er op het ogenblik genoegen mee om mondeling en innerlijk vele 
hoogstaande stellingen en esoterische inzichten te huldigen. Ongeveer 1/3 mens per tien brengt 
iets van zijn aanvaarde en hooggeprezen stellingen ook werkelijk in de praktijk. Per 1.000 
mensen zijn er op het ogenblik op aarde 50-60, die in staat zijn met geestelijke krachten en 
paranormale vermogens te werken, reeds onmiddellijk op dit gebied iets presterende. In de 
praktijk werken slechts 3 à 4 mensen per 100.000 werkelijk op deze wijze, daarbij enig succes 
boekende.  
 
Het waarom van deze nalatigheid is gelegen in de algemeen heersende verwarringen, waarbij 
vele mensen geheel worden beheerst door gebeurtenissen, die zij niet kunnen overzien. Hun 
wereld wordt steeds ingewikkelder en verwarder, terwijl alles zich sneller af schijnt te spelen. 
Wanneer u, vrienden, gelooft, in de kracht van de geest, wanneer u gelooft in de Lichtende 
krachten, die steeds met u zijn, wanneer u beseft, dat uit verschillende sferen de Grootheren 
van Licht, kracht, wijsheid, liefde, al deze machtige en grote krachten, op de wereld inwerken, 
daarbij tevens beseffende, dat er door de mensheid op deze krachten en hun werken nog bijna 
geen bewust antwoord gegeven wordt, dan kunnen wij niet geheel anders doen, dan de 
mensheid voorbereiden, u inlichten en de juiste weg tonen. 
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Denk nogmaals na over alles, wat er op de wereld te gebeuren staat. In augustus een crisis, die 
waarschijnlijk hoofdzakelijk op economisch terrein ligt, maar daarnaast weer enkele opstanden 
met zich brengt, onder meer in Brazilië. Ook kunnen wij als gevolg van deze crisis weer enkele, 
al dan niet openlijke, geschillen tussen de twee grote machtsblokken verwachten plus zeer grote 
spanningen tussen Peking en Moskou - die waarschijnlijk eerst later uitlekken. Schijnbaar is dit 
alles niet zo belangrijk. U zult in die dagen wel eerder klagen over het weer, dat wel voor 
menigeen te warm zal zijn. Toch zal alles, wat in de maand augustus gebeurt, een algehele 
omzwenking in de wereldpolitiek betekenen, terwijl verder nieuwe technische mogelijkheden 
snel ontwikkeld zullen worden en ook in de economie van vele landen plotseling wijzigingen 
noodzakelijk gaan worden. Ondertussen worden de gevaren voor de wereldvrede steeds groter. 
Reeds in deze maand vinden wij de eerste ontwikkelingen, die wijzen in de richting van de 
wereldomvattende en grote crisisperiode van 1963. De vraag is, of er dan een wereldoorlog 
voorkomen zal kunnen worden. Het antwoord is: wanneer er voldoende mensen zijn, die het 
Licht in zich kunnen aanvaarden en dragen, vanuit zich aan de wereld kunnen geven, zal dit 
zeker het geval zijn. 
 
Nu kunnen wij misschien niet zo heel veel mensen bereiken, maar overal, waar wij werkzaam 
zijn - en dat is heus niet alleen in Nederland - zal ons programma gericht moeten zijn op het 
bereiken van het noodzakelijke inzicht, het doen ontstaan van het noodzakelijke begrip voor de 
geestelijke waarden en krachten. Waarschijnlijk zouden wij meer succes hebben, wanneer wij u 
enkele magische kunstjes zouden willen leren. Maar iemand, die alleen maar kunstjes leert, is 
niet veel meer dan een gedresseerde hond: hij kan ook kunstjes maken. Wanneer u leert, iets 
leert begrijpen van de krachten, die in u leven, wanneer u iets kunt begrijpen van de werkingen, 
die zich rond u afspelen, zult u in staat zijn met de geestelijke krachten, die in u leven, werkelijk 
iets bewust tot stand te brengen. Daarop zal dan ook een groot deel van ons streven gericht 
moeten zijn. 
 
Een grote gebeurtenis verwachten wij verder rond 21 september. Wel te verstaan, een grote 
geestelijke gebeurtenis. Er is ons medegedeeld, dat in deze periode meerdere van de hoogste 
geestelijke krachten zich persoonlijk op aarde zullen manifesteren. Hoe? Dat weet ik - eerlijk 
gezegd - ook niet. Dat de inwerking van deze krachten onmiddellijk merkbaar zal worden, is wel 
zeker. Wanneer deze krachten op aarde zijn, zo werd ons meegedeeld, zullen zij trachten 
bepaalde harmonische ketens te vormen, die in staat zijn de gehele gedachtesfeer rond de 
wereld te beheersen. Naar ik vermoed zullen deze ketens telepathisch zijn. De ontwikkeling van 
deze ketens zal misschien enige tijd vergen, denkelijk 6-7 maanden; maar dan moet het begin - 
mede dankzij een netwerk van geestelijk bewusten, dat op aarde reeds bestaat - toch wel ken-
nelijk gemaakt zijn. Dit betekent, dat juist in de periode, dat de grote crisisinvloeden de aarde 
gaan bereiken, zodat de meest demonische aspecten in en rond de mens nog eens gewekt 
worden, een geestelijk net aanwezig zal zijn, dat de sterkste invloed daarvan kan keren. Hetzij 
door het vormen van groepen, hetzij door het opleiden van individuen, hetzij door het vormen 
van harmonische banden in de stof, zullen wij aan de opbouw van dit netwerk van geestelijke 
krachten mee kunnen werken. Zover het mogelijk is, zullen wij dan ook onze leringen in die 
richting uitbreiden. Als gevolg van deze geestelijke inwerkingen verwachten wij, dat een 
toenemend aantal bewusten - maar helaas ook velen, die eerst half bewust zijn - op zullen staan 
en zullen gaan leraren. 
 
In deze periode zal de functie van het mediumschap, zoals dit door ons op het ogenblik nog 
gebruikt wordt, overbodig zijn. Aan het einde van het volgende jaar zou dit reeds het geval 
kunnen zijn. Mogelijk vergt het geheel - gezien de ontwikkelingen op aarde en de mentaliteit 
van de doorsnee mens - enkele jaren meer. In de plaats van de mediums van heden zullen wij 
dan bewuste leermeesters stellen, die - innerlijk gebonden met hogere krachten - in staat zijn 
op de juiste wijze leiding te geven aan de mensen, die behoren tot het genoemde harmonische 
netwerk, of een zekere eenheid met hogere krachten beginnen te vinden. Het zal u duidelijk 
zijn, dat ook wij binnen onze Orde er zorg voor zullen dragen, dat een goed leraarschap in deze 
richting mogelijk wordt. Daarnaast zullen wij trachten voor deze omkeer plaats vindt, de 
groepen reeds voorbereid te hebben voor deelname, het geheel van de Orde voor de juiste 
aanvaarding, maar ook de juiste acties te hebben geïnstrueerd. Wanneer aan het einde van 
1963 zelfs - waarschijnlijk gewelddadig - een onverwachte explosie van een atoombom heeft 
plaats gevonden en de oorlogsdreiging sterk is, wanneer de angst op aarde ingrijpt en zelfs 
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bepaalde economieën ineen schijnen te storten door voortdurende inflatoire inwerkingen, die 
werkmogelijkheden van staten en bedrijven ondermijnd hebben, zal vanuit het genoemde 
geestelijk net en door middel van de vele kleine groepen van bewusten ingegrepen moeten 
worden. Dit ingrijpen, kan zelfs volledig binnen het kader van de bestaande maatschappelijke 
mogelijkheden en nu bestaande structuur plaats vinden, indien dit noodzakelijk is. Door dit 
ingrijpen, zal in de meeste gevallen een werkelijk onheil voorkomen worden. 
 
Ook aan de Orde is hierbij een taak toegedeeld. Wij menen dan ook er goed aan te doen om 
overal, waar wij werkzaam zijn, zoveel mogelijk groepen mensen voor te bereiden, zo mogelijk 
te trainen en in ieder geval in te lichten. Niet alleen werd het hierdoor nodig in ons werkschema 
wijzigingen aan te brengen, maar bovendien blijkt het noodzakelijk onze veelzijdigheid te 
beperken en meer doelgericht te streven naar onmiddellijk bereikbare waarden, in plaats van 
alleen te streven en te zoeken naar het hoge, maar veel verder liggende doel, dat wij uiteindelijk 
onszelf gesteld hebben: de kosmische bewustwording van de mens. Het meer onmiddellijke 
doel, dat gediend zal worden, luidt: alles te bevorderen, dat de redding van de mensheid uit de 
huidige verwarringen bevordert en er toe bijdraagt de mensheid als een bewust en hoogstaand 
ras te behouden. Onze aandacht zal dan ook sterk gericht zijn op de mens, die - al is hij nog niet 
waarlijk geestelijk rijp - reeds nu een deel van de Lichtende krachten in zich kan verwerken en 
deze krachten kan uiten op een manier, die harmonische werkingen tot stand brengt. 
 
U zult begrijpen, dat wij getracht hebben nog verder te zien. Wanneer onze Orde, zij het nog 
langs mediamieke weg werkende, zij het op een andere wijze contact opnemende met de 
mensheid, a.d. 67 - 68 bereikt zal hebben, rijst immers de vraag: wat zal er nu verder van de 
wereld worden? Want dan is er zoveel veranderd en gebroken, dat de mens ofwel in absolute 
versuffing en orthodoxie zijn weg zal gaan, dan wel met een geestelijk elan zal moeten zoeken 
naar de wegen om een betere wereld in de stof op te bouwen. Er zijn dan - naar wij menen - 
ongeveer drie jaren, waarin de mogelijkheid zal bestaan om anderen te scholen. Deze scholing 
kan dan niet meer geheel vanuit de geest plaats vinden. Zij zal moeten geschieden door 
mensen, die op aarde meer als meester op kunnen treden. Daarbij hebben wij niet in de eerste 
plaats - of zelfs alleen - behoefte aan professoren en docenten, maar vooral ook aan mensen, 
die toezicht kunnen houden op de zelfstudie van anderen en bij het maken van het huiswerk. 
Mensen, die ook met een fröbelklasje uit kunnen gaan, wanneer ik tenminste deze vergelijking 
mag gebruiken. Wij hopen door het werk van onze Orde ertoe bij te dragen, dat, wanneer de 
noodzaak eenmaal aan de man komt, zich op aarde voldoende dergelijke mensen ontwikkeld 
zullen hebben. Meen niet, dat het toezicht houden op bijna onbewusten onbelangrijk zal zijn. 
Want de wijze, waarop met de kinderen wordt omgegaan in een fröbelklasje, zal vaak bepalen, 
wat een kind - wanneer het eenmaal volwassen is - zal worden. Degenen, die in deze dagen 
leiding geven aan een kleine en beperkte groep, zullen waarschijnlijk daarmee pijnlijk bepalend 
inwerken op de jaren na 1970, die hoofdzakelijk aan opbouw gewijd zullen zijn. 
 
Met deze punten wil ik volstaan. Weliswaar zou ik verder in de tijd vooruit kunnen gaan, maar 
daarbij zal het steeds moeilijker worden u een juist beeld van de verhoudingen en geestelijke 
mogelijkheden te geven. Dit beperkte overzicht lijkt mij voldoende om u - zoals ik beloofde - de 
zin van bepaalde wijzigingen duidelijk te maken. Het zal ons helaas niet mogelijk zijn om reeds 
in dit jaar, misschien zelfs in de komende paar jaren, aan een ieder een persoonlijke leiding te 
geven. Wij beschikken niet over voldoende stoffelijke mogelijkheden en de daarvoor geschikte 
instrumenten. Wel kan ik u verzekeren, dat wij - zo daartoe ook maar enige mogelijkheid 
bestaat, tot het geven van persoonlijke leiding aan een ieder, die daar rijp voor is, over zullen 
gaan. Waarschijnlijk zijn wij ook de eerste tijd nog niet in staat een zodanig harmonisch gehoor 
te vinden, dat een volle uitbuiting van de mogelijkheden in elk onderwerp mogelijk is. Wij hopen 
dergelijke harmonische groepen op te bouwen, Van ons in de geest wordt op het ogenblik veel 
gevergd. Het is met een grote vreugde, dat wij deze taken op ons nemen, want het is goed om 
in een steeds meer intens wordende samenwerking met steeds meer krachten van Licht te 
mogen streven en werken. Zelfs indien wij dan ook maar juffrouw in een fröbelschooltje kunnen 
zijn in vergelijk tot de werkzaamheden van de grote Lichtende krachten, die ook ons in streven 
en werken leiding geven. 
 
Mijne vrienden, wij hebben alles gedaan om in het komende jaar aan alle mensen datgene te 
kunnen geven, wat voor hen noodzakelijk is, om waarlijk harmonisch en juist te kunnen streven, 
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daarbij steeds meer vrijstaande van alle banden, zelfs die van de Orde, gelijktijdig meer één 
wordende met alle Lichtende krachten, opdat een zo groot mogelijk aantal mensen zal kunnen 
beginnen bewust samen te werken met de Lichtende krachten, die tot uiting komen. Ik geef u 
deze verzekering niet alleen namens de sprekers en afschermend werkende entiteiten van onze 
Orde, maar tevens namens de hoogste Lichtende leiders van onze groep.  
 
Gezien het voorgaande kan ons programma voor het komende verenigingsjaar, ondanks zijn 
uitgebreidheid, in enkele woorden gekenschetst worden: in zo kort mogelijke tijd zoveel 
mogelijk mensen opvoeden tot vrije bewuste mensen met zelfkennis, die bereid zijn om de 
wereld te dienen. Want dit is de werkelijke inhoud van ons werkprogramma, niets meer en niets 
minder. Of het resultaat, het aantal mensen, dat wij dit jaar werkelijk kunnen bereiken, hoog zal 
liggen, durven wij niet met zekerheid te zeggen. Misschien zijn het er maar 15 - 20. Degenen, 
die wij zullen kunnen bereiken, zijn - dit weten wij zeker - belangrijk voor de toekomst van de 
wereld, belangrijk voor de bewustwording in stof en sferen. Mede van hen zal afhangen, wat wij 
op aarde, zowel in de sferen, tot de hoogste Lichtende sfeer toe, bewust tot stand zullen kunnen 
brengen. 
 
 Vraag: Kan dan iedereen magische experimenten doen? 
Antwoord: Degene, die er rijp voor is, kan magische experimenten doen. Men zal niet weten of 
men rijp is, wanneer men geen voldoende leiding op dit gebied krijgt. Wij zullen aan diegenen, 
die deel nemen aan de magisch-esoterische kring - en dus beantwoorden aan de eisen, die 
daarvoor gesteld worden - mits zij o.i. een voldoende vooropleiding gehad hebben, trachten een 
goede, zo mogelijk zelfs werkelijk persoonlijke leiding te geven, zodat deze aan het einde van 
het jaar niet alleen enkele magische experimenten kunnen doen, maar geestelijke krachten in 
zich kunnen verwerkelijken en daarmee iets voor anderen kunnen doen. Wij menen, dat deze 
mogelijkheid inderdaad bestaat. Ook al hebben wij bepaalde groepen terzijde moeten stellen - 
als bv. de inwijdingsschool - zo betekent dit nog niet, dat wij daarmee werkelijk helemaal geen 
resultaten hadden. Het betekent alleen, dat wij zullen trachten grotere en op het ogenblik 
belangrijke resultaten te behalen in een grotere groep, die meer mogelijkheden in zich bergt.  
 
Wanneer u zich voor magie en experimenten op dit terrein interesseert, dient u allereerst wel 
een behoorlijke stoffelijke kennis hiervan te verwerven. Want in de stof is veel hierover 
geschreven. Bepaal u daarbij tot de witte magie. Wanneer u voldoende kennis hebt opgedaan, 
heeft u iemand nodig, die u helpen kan om deze dingen te begrijpen. Daarna hebt u behoefte 
aan een meester en leraar, die bereid is u met uw experimenten te helpen en a.h.w. elk 
experiment voorlopig onder zijn supervisie te doen geschieden. Bent u zover gekomen, dan hebt 
u alleen nog instructies nodig om zo juist en nuttig mogelijk te werken. Deze zullen u dan, zij het 
waarschijnlijk uit andere dan de stoffelijke wereld, wel gegeven worden, zodat het op den duur 
mogelijk zal zijn uw magische kennis en mogelijkheden zelfs uit te breiden buiten alles, wat 
daarover op aarde reeds bekend is. U ziet wel, dat het niet zo heel erg eenvoudig is. In principe 
kan elke mens een magiër worden. Er is niemand, die het werkelijk niet kan. Zelfs in principe 
kan elke mens paranormaal begaafd zijn, al gebruiken maar zeer weinig mensen deze gave 
werkelijk. Maar om deze waarden goed, gericht en bewust te gebruiken, daarbij alle er in 
schuilende gevaren te vermijden, is het noodzakelijk een goede leider te hebben, zij het direct 
vanuit de geest, zij het langs mediamieke weg, zij het in de stof. 
 
 Vraag: Doen wij niet vaak onbewuste magische handelingen?  
Antwoord: Inderdaad, maar dat is het ellendige: onbewust. Er was eens een fee, die een beetje 
kon toveren, maar zelfs zij was zich daarvan niet bewust, zodat allerlei factoren bij de resultaten 
een rol speelden. Deze fee had eens behoefte aan een liter melk. Zij was zich niet bewust van de 
dingen, die zij deed, zodat zij door haar stemming werd beïnvloed. Zij kreeg dan ook geiten- 
melk, die zij niet lustte. De fee werd boos en wilde de melk het raam uittoveren. Zij was zó 
nijdig, dat zij alweer haar stemming liet overheersen. De melk bleef staan, maar wel hing er 
opeens een kikvors aan de neus van de burgemeester van Elfenstad. Hierover wond de fee zich 
wel erg op. Onzeker van zichzelf en nijdig trachtte zij het kwaad ongedaan te maken, maar door 
haar onzekerheid en woede gebruikte zij te grote krachten en explodeerde. M.a.w.: onbewust of 
halfbewust gebruik maken van magie voert in vele gevallen tot onvoorziene gevolgen. Men 
gebruikt immers te snel en onvoorzichtig krachten, die men niet kent en niet kan beheersen, 
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waardoor men het slachtoffer wordt van de krachten, die men zelf - bewust of onbewust - heeft 
opgeroepen. 
 
Voorbeelden:  
Mensen, die een eenvoudig gebod volledig oprecht uitspreken, maar niet begrijpen, wat zij 
eigenlijk vragen. Dan kan het gebeuren, dat zij bidden: "God, geef mij absolute vrede en rust op 
deze wereld", en dan gaan zij dood. Dan willen deze eenvoudigen in de sferen niet meer in Gods 
liefde geloven, want zij hadden vrede gevraagd en nu zijn zij dood. Zij beseffen niet, dat zij 
alleen op deze manier absolute vrede kunnen verkrijgen voor alles, wat op de wereld geschiedt. 
 
2: De eedsformule heeft magische achtergronden. "Zo waarlijk helpe mij God almachtig". Men 
zweert, dat alles, wat men zeggen zal, de volle waarheid is. Maar er kan wel eens iemand zijn, 
die dit zo oprecht gemeend zegt, dat hij daardoor de kleine onwaarheden, die hij onbewust, of 
zonder nadenken vertelde, waar maakt, of zal moeten maken. Het gevolg is, dat zo iemand aan 
vele consequenties vast zit, waar hij de oorzaak niet van beseft en waaraan hij zeker bij het 
uitspreken van de eed nimmer had gedacht. Al te vaak horen wij mensen, die op deze wijze 
verkeerdelijk - onbewust - magische werkingen oproepen, zich dan erover beklagen dat het hen 
zo slecht gaat in het leven. Anderen krijgen alles om niet, zij moeten voor alles lang werken en 
sparen en worden dan nog in hun verwachtingen bedrogen. Daarom is het, zelfs vanuit een 
zuiver menselijk en persoonlijk standpunt, goed, wanneer u er iets van af weet. Vandaar ook, 
dat wij deze mogelijkheid voor u hebben geschapen, o.m. in enkele discussieavonden, waarbij u 
dus niet gebonden bent aan een cursus en toch enig inzicht kunt krijgen omtrent de magie en 
haar werkingen. 
 
Vrienden, goedenavond. 
 
 

DE WETTEN DER HARMONIE 
 

 
Goedenavond, vrienden. 
 
Dit tweede deel van de avond zal ik besteden aan een bespreking van de wetten van de 
harmonie en alles, wat daarmee samenhangt. De wetten van harmonie stellen: 
 
1. Slechts die krachten, die t.o.v. elkaar harmonisch zijn, zullen elkaar kunnen erkennen en met 
elkaar kunnen samenwerken. 
 
2. Waar een harmonie bestaat, kunnen vele afzonderlijke eenheden samenwerken als één groot 
geheel. Het totaal is dan altijd meer dan de som van de onderdelen. 
 
3. Harmonie is mogelijk tussen hoogste en laagste waarden, waar in het hogere steeds het 
lagere mede bevat is. Zo kan ook de hoogste kracht zich in het lagere uitdrukken, terwijl de 
lagere kracht door een juiste instelling een contact - zij het beperkt - met het hogere zal kunnen 
verkrijgen. 
 
Natuurlijk is er nog meer in deze wetten vastgelegd en er is zoveel meer over te zeggen, daar zij 
het natuurgebeuren, alle persoonlijke samenhangen en zelfs elke incarnatiecyclus bepalen. Voor 
heden wil ik volstaan met de drie door mij geciteerde regels. Elke harmonie, die wij bewust tot 
stand brengen, ons daarbij richtende op het hogere, is een harmonie, waarin hogere krachten 
tot uiting zullen komen. Elke disharmonie, die in ons wezen bestaat en door ons wezen tot uiting 
komt, is een beperking van het contact met het hogere, of zelfs een verbreking van elk contact 
met het hogere. 
 
Hier, vrienden, ligt een les, die zeker ook voor iedereen, die zich met esoterie bezighoudt, 
belangrijk is. Op het ogenblik dat u in uzelf streeft naar hoogste bereiking en bewustwording, 
zult u natuurlijk uw eigen wezen leren kennen. Dit wezen naar waarheid kennen, is alleen 
mogelijk, wanneer het Ik in contact staat met een hogere werkelijkheid, met de kosmos zelf, 
met God. Om met die God in harmonie te kunnen zijn, zult u steeds de wereld, waarin u leeft, 
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moeten aanvaarden. Elke disharmonie, die in uw eigen wezen bestaat, dient te worden opgelost. 
Eerst wanneer u niet meer disharmonisch en met uzelf strijdig bent, zult u de volle Goddelijke 
werkelijkheid kunnen aanvaarden en daarin uzelf volledig kunnen leren kennen, voor wat u 
bent. Hetzelfde geldt voor de krachten, die ons gegeven worden, de wijsheid, die wij uit de 
oneindigheid kunnen putten. 
 
De contacten, die wij kunnen leggen vanuit elke wereld en sfeer met zowel de hoogste krachten 
in het Al, als de laagste sferen en de laagst gevallenen, is afhankelijk van de wijze, waarop wij 
innerlijk harmonisch leren zijn. Daar, waar wij een persoonlijke harmonie in onszelf tot stand 
brengen, kunnen wij onze krachten geven aan dat, wat lager staat, terwijl wij tevens in staat 
zijn krachten te ontvangen en zelfs vaak te putten uit alles wat boven ons staat. Wanneer ik 
naar wijsheid zoek in het Goddelijke, zal dit alleen een wijsheid kunnen zijn, die niet door mijn 
eigen wezen beperkt wordt, of aan banden gelegd. Op het ogenblik, dat mijn persoonlijkheid 
eigen inzichten oplegt aan het hogere, zal dit hogere automatisch niet meer naar waarheid 
kunnen antwoorden op mijn vragen. Ik zal immers aan een deel van de waarheid die mij uit het 
hogere wordt geopenbaard, voorbij zien. Daarom dient men volledig open te staan voor de 
hogere krachten, zonder enige kritiek uit te oefenen, of enigerlei beperkende bepaling te stellen. 
 
Wanneer in u de mogelijkheid is gelegen om een mens te genezen, een wonder te doen, om de 
samenhangen en kosmische werkingen, of de ware inhoud van het eenvoudige leven te 
beseffen, zo kan dit alleen in volle vrijheid geschieden. Een esotericus, die zichzelf niet vrij weet 
te maken van alle beperkingen, die niet voortspruiten uit eigen instelling op het Goddelijke, 
dwingt zichzelf om onwaarheid te beleven. Elke mens, die naar krachten zoekt, die misschien 
langs magische weg krachten wil openbaren en daarbij vanuit eigen wezen aan de krachten, die 
hij tracht te gebruiken, beperkingen oplegt, maakt het voor de hoogste krachten eenvoudig 
onmogelijk om binnen zijn wezen, of in het door hem gestelde doel de gewenste en meest juiste 
krachten te doen ontstaan. Nimmer kan de mens vanuit zijn beperktheid de harmonie met het 
hogere zelf bepalen. Hij kan slechts uit het totaal van zijn wezen - beperkt als dit is - zoeken 
naar een harmonie met de hoogste kracht. Ook voor de mensen onderling en voor de geest 
geldt hetzelfde. 
 
Wij allen, binnen onze Orde, zijn vrij. Wij zijn geesten, die in het vrije Licht leven en een eigen 
weg kunnen gaan, maar vrijwillig samenwerken en daartoe bepaalde beperkingen, een bepaalde 
band, aanvaarden. Daarbij handhaven wij alleen onze eigen persoonlijkheid en eigen inzichten. 
Wij zullen allen op onze eigen wijze de hogere krachten en het Goddelijke Licht ervaren. Toch 
zullen wij, door ons streven en doel enigszins te beperken, in ware vrijheid met elkaar samen 
kunnen werken. Door deze harmonie is het totaal van de Orde sterker en kan zij meer tot stand 
brengen, dan elk van de leden afzonderlijk, of alle leden als eenlingen tezamen ooit tot stand 
zouden kunnen brengen, zelfs indien zij in directe harmonie met het Goddelijke leven. 
Gezamenlijk kunnen wij immers meer van de Goddelijke kracht ontvangen, een juistere 
harmonie vormen met het hoogste, die meer sferen en een groter aantal aspecten van werken, 
leven, kracht en wijsheid omvat. 
 
Ditzelfde geldt ook voor de mensen. Wanneer u langs elkaar heen leeft, wanneer de 
medemensen voor u in wezen maar onbelangrijk zijn en u nimmer tracht om met hen waarlijk 
harmonisch te zijn, zult u weinig kunnen bereiken, zelfs wanneer u in geestelijk weten al ver 
gevorderd bent. Degene, die alleen in enkele ogenblikken van opvlammend enthousiasme 
harmonisch is met anderen, kan misschien reeds iets meer bereiken, maar het bereikte zal 
buiten uw invloed om zelfstandig buiten u voort moeten leven, want in dit geval kunt u dit zelf 
niet handhaven, of in stand houden. Waar de grote, de werkelijk juiste band is ontstaan, waar 
mensen een bepaald doel gezamenlijk in een zo volledige overgave nastreven, dat zij in dit doel 
vrijwillig tijdelijk zichzelf prijsgeven en desnoods offeren, wanneer dit noodzakelijk is, zonder 
ooit eigen persoonlijkheid in het geheel te verliezen, ontstaat een grootmacht vanuit het 
Goddelijke en kunnen werkelijke wonderen geschieden. Een werken en beleven volgens de 
wetten van de harmonie betekent een vloeiend verloop van de dingen. Wanneer ik harmonisch 
ben met God, zal nimmer opeens, of plotseling als een bliksemschicht, een waarheid in mij 
kunnen ontstaan. Eerder zal die waarheid langzaam in mij groeien, een bewustzijn zal kenbaar 
worden, dat zich steeds duidelijker en volmaakter openbaart. 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
© Orde der Verdraagzamen                 Stem van Gene Zijde (III) 
 
 
 

 12 

Wanneer ik in het Goddelijke harmonie vind, wanneer ik in het Goddelijke een eenheid bereikt 
heb en iets wil veranderen in mijn wereld, zo is dit mogelijk. Dit zal steeds gebeuren langs een 
zo geleidelijk mogelijke weg en volgens een zo natuurlijk mogelijk proces. Geen ingrijpen tegen 
de wetten van de natuur en het natuurlijk verloop van de dingen in, doch eerder een afremming, 
of een versnelling, een beperking, of bevordering van krachten en werkingen die normaal zijn en 
al bestaan binnen mijn wereld. 
 
Men dient te beseffen, dat de wetten van de harmonie voor ons allen bepalend zijn in alles, wat 
wij voor onszelf als geluk, wijsheid, bereiking en bewustwording beschouwen. Slechts de ware 
broederschap kan op de wereld tot bereiking komen. Slechts een eenheid, die volledig vrij is van 
alle vooroordeel, voert binnen tot in hogere waarheid. Daarom juist wordt er zo weinig uit het 
Goddelijke geopenbaard in deze dagen, waarin de mensen voortdurend tegen elkaar en zelfs 
tegen zichzelf verdeeld plegen te zijn.  
 
Schep uit uzelf de juiste kracht, de juiste kleur, de juiste klank. Vrees niet, voor wat in het 
duister leeft, al zou zich Gormt Azathoth zelf aan u openbaren. Wat kan het u deren, wanneer u 
één bent met het Lichtende en de krachten van het Lichtende die in u bestaan? Dan zult u zelfs 
in de krachten van Azathoth harmonie ervaren en het Goddelijke ook in zijn wezen erkennen. Er 
zijn geen geheimen in de Schepping, die buiten de grote eenheid liggen. Zelfs niet de duistere 
en verworpen geheimen, die genoemd worden in het Necronomicon, zijn zonder Goddelijke 
waarden. Zolang u in harmonie bent met het Goddelijke, zal niets van dit alles in staat zijn uw 
wezen aan te tasten. Voorwaarde is, dat u steeds de harmonie zoekt en erkent in alle dingen. 
 
Wee de mens, die de harmonie ontkent, of niet wil aanvaarden. Deze immers is eenzaam en zal 
het slachtoffer worden van alle misleidingen. Deze staat zwak, omdat hij geen krachten heeft, 
waaruit hij putten kan, geen Licht, waarop hij zich beroepen kan, wanneer hij voelt, dat zijn 
eigen krachten falen. De mens, die de waarden van de harmonie ontkent, heeft geen enkel waar 
doel om naar te streven en hem blijven alleen de beperkte doelen uit eigen bewustzijn, alleen en 
volgens eigen beperkingen gesteld. Het doel, dat een mens zich uit zichzelf pleegt te stellen, is 
zo veranderlijk, dat een bereiken daarmee slechts zeer zelden mogelijk kan zijn. 
 
Vrienden, de waarde van de harmonie wordt vaak geheel verkeerd begrepen. Juist in deze 
dagen, nu op aarde de harmonie zo voortdurend bedreigd schijnt te zijn, is het noodzakelijk, dat 
wij allen haar wezen beseffen. U leeft en in u allen leeft een onbestemd verlangen naar het 
hogere. Terwijl uw wereld vol is van winterse verschijnselen en kilte, droomt u in uzelf van 
zonovergoten hemeltuinen. Terwijl uw leven vol is van zorgen, droomt u van de grootsheid en 
verhevenheid, die u maakt tot burger van een gouden stad, waar u, tredend op kristallen 
plavuizen, uw weg kunt gaan in waarlijk vorstelijke onafhankelijkheid. Deze dromen zijn deel 
van uw wezen, deel van uw doel, deel van de harmonie, die u dient na te streven. Deze dromen 
kunt u niet verwerkelijken vanuit uzelf, niet boven, of buiten een ander, doch alleen gezamenlijk 
mét anderen. Daarom is er een band tussen ons allen, waarin wij ook allen de intense werking 
van het Goddelijke gevoelen. 
 
Wanneer u hier op deze, uw wereld, intens geestelijk werkt en streeft, zo kan er een ogenblik 
komen, dat uw ziel spreekt tot de ziel van een ander mens, die u nooit ontmoet hebt, die u ook 
misschien nooit zult zien. Maar deze mens zal tot u spreken van hart tot hart. Wanneer uw eigen 
krachten dreigen te falen, zal zijn kracht naast de uwe staan en u helpen voort te gaan. 
 
Indien u verlangt naar een geestelijke meester, die u helemaal domineert en u zegt, wat u moet 
doen, verlangt u naar slavernij, naar onbelangrijkheid en u kunt nimmer werkelijk iets bereiken. 
Indien u streeft naar leringen om zo uw eigen weg te kunnen gaan, wanneer u streeft naar 
geestelijk Licht en geestelijke waarheid, zal er een ogenblik komen, dat er stemmen zelfs uit 
andere werelden in u gaan spreken. U weet dan niet, of zij waarlijk leven en zo ja, vanwaar zij 
komen. Wanneer u dreigt te falen, wanneer u dreigt de innerlijke rust te verliezen, wanneer het 
u lijkt, dat u zelfs uw geestelijke bewustwording zult moeten staken, vindt u in die stemmen 
kracht en raad om voort te gaan. 
 
Harmonie is de oplossing van een eeuwige strijd, die ons aller deel schijnt te zijn, zolang wij het 
harmonisch streven nog niet aanvaard hebben. Niet dat de harmonie de strijd met strijd 
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beantwoordt, door alle strijdigheden als met geweld opeens ongedaan te maken. Zij neemt de 
strijd in zich op en verandert haar doel, haar waarde. Wat een strijd was, die voortkwam uit de 
zucht naar bezit, of het verlangen naar macht en eer, verandert in een strijd om geluk voor 
anderen, om waarheid en waardigheid voor anderen. Zo, mijne vrienden, kan de strijd een deel 
worden van de werkelijke harmonie in de kosmos. Zo wordt zij tot een strijd van de mens tegen 
zichzelf, een strijd, die hem helpt in zich tot volmaaktheid te komen. Zo ontstaat een steeds 
meer doelbewust streven en werken, dat in de plaats treedt voor het vernietigen en schaden van 
anderen. 
 
Alle dingen zijn mogelijk, wanneer er een juiste band is geschapen. Wanneer u denkt en in uw 
gedachten leeft reeds werkelijk en intens de behoefte aan vrede, terwijl er op aarde vele andere 
mensen zijn, die - evenals u - denken aan vrede, zo ontstaat een soort harmonische keten. Dan 
zijn  over de gehele wereld, het door dit gezamenlijk gedeelde, deze gedachten vereend. Dit is 
als een wolk van flitsende kracht, waarin zelfs de hoogste mogendheden uit de Lichtende 
werelden zich kunnen openbaren. Dan kan door hen die gedachtenkracht zó gedirigeerd 
worden, dat er inderdaad vrede komt. Niet de vrede, waarvan u misschien heeft gedroomd. Uw 
stilte wordt misschien nog steeds verscheurd door luchtalarm, of misschien zelfs door het 
geknetter van wapens, maar de vrede, die werkelijk noodzakelijk is, de broederschap, waaruit 
eenheid kan groeien, wordt sterk bevorderd, zodat de strijd sneller zal eindigen en juistere 
resultaten zal brengen voor allen. Wanneer u bidt - eerlijk en oprecht, met geheel uw wezen - en 
anderen bidden op dezelfde wijze voor hetzelfde doel, hoeft u niet tot eenzelfde beeld van God 
te bidden. Belangrijk is, dat uw wezen waarlijk deze vrede begeert en zich waarlijk en volgens 
eigen beste weten tot de hoogste macht, waarin u gelooft, richt. Dan wordt een harmonie 
geboren, die een grote en goede macht inhoudt. Deze kracht kan dan wel veel op de wereld 
veranderen, zelfs wanneer u zelf daarvan in het begin niet al te veel zult bemerken, omdat alles 
geleidelijk gaat. 
 
De belangrijkheid van de harmonie, van het juiste zoeken naar en gebruiken van de harmoni- 
sche mogelijkheden, zal u duidelijk geworden zijn. Daarom geef ik u, uitgaande van de moge- 
lijkheden en bereikingen van de esoterie, de volgende regels:  
 
Strijd nimmer. Het is beter onder te gaan, doordat men niet strijdt, dan door een strijden zijn 
harmonie met de kosmos te verliezen. In de tweede plaats: leef altijd voor anderen, nimmer 
alleen voor jezelf. U kunt slecht werkelijk leven en werkelijk eigen wezen leren kennen, wanneer 
uw leven u geopenbaard wordt in en weerkaatst wordt uit het leven van anderen. 
 
Derde punt: Omschrijf uw geloof nimmer al te nauwkeurig, maar weet, waarin u werkelijk 
vertrouwt, wat u werkelijk durft en wilt volbrengen. Wacht dan af, tot u geroepen wordt, zonder 
ongeduld, zonder verwijten. Op deze wijze zal u niet slechts een beter inzicht in uw eigen Ik 
gegeven worden, maar daarnaast zal u vaak een taak worden gegeven, die - ofschoon men dit 
soms te laat beseft - belangrijk is voor de gehele broederschap der mensen. 
 
Vierde punt: Laat u nimmer bedreigen met demonen, duivelen, duister en kwaad. Want alles, 
wat u vreest, is in feite een deel van uzelf. Elke angst is het afsluiten van een deel van uw eigen 
wezen voor het leven en voor het Goddelijke Licht. Aanvaard het totaal zijnde. Zo immers alleen 
zult u waarlijk uw God kunnen aanvaarden. Uw God aanvaardende zult u uzelf kennen in Zijn 
wezen. 
 
Het vijfde punt: Wees vreugdig, wees vrolijk in uw leven, want slechts de mens, die in zich 
voortdurend de kracht van de vreugde draagt, zal in staat zijn het Licht van de hogere krachten 
te verdragen en met deze krachten waarlijk harmonisch te zijn. 
 
Wanneer men de menselijke geest wil vergelijken met het klaterende water, dat zich stromende 
naar de zee des levens spoedt, zo zal het in het Licht van de Goddelijke kracht niet slechts eigen 
baan leren kennen, maar zo het dit Licht kan aanvaarden, daaruit bovendien een glinstering 
verwerven als van de kostbaarste edelstenen. Indien een mens koud en hard als ijs is, zal het 
wezen, dat hij denkt te zijn, de reeks van eigenschappen, waarop hij vertrouwt, dooien als ijs 
onder de zon. Dan zal de mens breken onder de invloed van het Goddelijke Licht, zijn begren- 
zingen overschrijden en niet meer weten, waarheen te gaan. 
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Indien wij spreken over harmonie, zal het u duidelijk zijn, dat alles in het leven binnen de grote 
harmonie zijn plaats en betekenis heeft. Wanneer ik mijn woorden op de juiste wijze vlecht, 
maken zij bepaalde harmonieën kenbaar. Een gebaar, een ogenblik van stilte, kunnen kennelijk 
deel zijn van een harmonische werking en deze voelbaar maken. Niets is op aarde zonder zin 
voor degene, die de harmonie zoekt en in zichzelf beleeft. Alle waarheid wordt binnen de 
harmonie geopenbaard. Binnen niets anders is deze openbaring mogelijk. Er is dan ook over de 
harmonie in de loop der tijden in wereld en sferen veel gezegd, geschreven en gedacht. 
 
In Ternelet (?) ligt de priester en sluimert. Verborgen in de grotten van de wereld wacht de Heer 
van de Wereld. Want ziet, er is strijd en verdeeldheid. Uit de verdeeldheid kan de priester niet 
spreken tot zijn God en kan de Heer van de Wereld het Licht van de wereld niet ontsteken. Maar 
als er rust gekomen is, zo zal de priester voorwaarts schrijden. Zijn stem zal een echo wekken in 
alle krochten der aarde en waar de mens verworpenheid en verval gevreesd heeft, zal de gloed 
zijn van een Goddelijk Licht en een bloei van de nieuwe waarheid. Waar harmonie is, spreekt 
God door Zijn priester en is zo vertegenwoordigd op aarde. Wanneer er op aarde rust zal zijn en 
stilte, dan zal de natuur huiveren. Achter zich laat hij de verborgen tuinen. En de raad, die met 
hem gevangen was in de verborgenheid, zal uitgaan over de wereld in vrijheid. Indien in de rust 
de harmonie nog niet volledig is, zal de Heer zijn boden roepen en hen uitzenden. Zij zullen hun 
bazuinen steken en werken op de wereld, tot de klank van de eenheid klinkt. Dan zal de Heer 
van de Wereld uitgaan naar de hemel, zijn teken zetten in het grote Licht aan de hemel en zijn 
stem zal weerklinken over de aarde: "Zo heb ik u herschapen tot rust en vreugde. Nu, weerklink 
met de kracht van de Schepper, wees adem van het levende en volbreng". 
 
Dit is een profetie, die reeds meerdere duizenden jaren oud is. Zij geeft, zelfs wanneer wij niet 
in haar waarheid en mogelijke vervulling wensen te geloven, toch de uitdrukking van alles, wat 
de harmonie kan zijn: Waar harmonie is, spreekt God. Waar harmonie is, ontwaakt de priester 
en wordt de Goddelijke kracht kenbaar geopenbaard. Waar harmonie is, wordt het afzichtelijke 
en vervormde herboren tot een Lichtende vreugde. Harmonie is het krachtigste wapen, dat de 
mens hanteren kan, om zichzelf te leren kennen, om zijn wereld te dienen en zijn eenheid met 
God bewust te ondergaan. 
 
Ik ben u dankbaar voor uw gehoor en hoop, dat mijn woorden voor u méér kunnen betekenen, 
dan het klinken van wat regels. Vrienden, leer uzelf kennen. Wees harmonisch met alle 
mensen.Tracht de waarheid te vinden en te uiten met alle gedachten en alle daden, opdat u - 
één met de wereld en bewust van de krachten, die in u leven - zult mogen volbrengen, wat 
noodzakelijk is om de heerlijkheid, de glans van het ware Licht als een vernieuwing af te doen 
stralen over uw wereld. 
 
Goedenavond. 

 


